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Buitenspoor verschijnt in 2012 
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en november. Uitgaven vanaf 
nr. 7-2009 zijn in te zien onder 
’Publicaties’ op de ledensite.

Kopij
De redactie behoudt zich het recht 
voor om kopij in te korten of in het 
geheel niet op te nemen. 

Foto’s
Stel je camera in op hoge kwaliteit. 
Verzend foto’s als bijlage. Maak je 
bericht niet groter dan ca. 5 MB. 
Grotere bestanden van foto’s kun je 
ook mailen naar info@drukpunt.nl.
De redactie breidt haar archief 
graag uit. Wie foto’s beschikbaar 
wil stellen voor publicatie kan deze 
opladen op de ledensite > algemeen 
> fotoarchief. 

Advertentie-acquisitie: 
André Reitsema, Fivelingostraat 21,
9405 EA  Assen
advertentie.ntkc@gmail.com 
De vereniging is niet aansprakelijk 
voor de inhoud van commerciële 
advertenties.

Niet commerciële advertenties 
opgeven bij de redactie.

Drukkerij:
Drukpunt, Sytwinde 163
2631 GZ  Nootdorp
telefoon 015 - 3108540
e-mail info@drukpunt.nl

Foto omslag van Harrie v.d. Hoeff
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Kopij voor nr. 6 (juli/aug. 2012)
moet uiterlijk 5 juni ontvangen 
zijn op het redactie-adres.  
7 aug. voor nr. 7 (sept./okt. 2012)
2 okt. voor nr. 8 (nov./dec. 2012)

Het clubbureau verzorgt alles rond 
informatie, lidmaatschap, adminis-
tratie en contributie. 
clubbureau@kampeerclub.nl 
tel: 033 432 33 76, woe. van 20.00 
tot 22.00 uur. Vermeld altijd je 
administratienummer en telefoon-
nummer. 

Adreswijzigingen en aanvragen 
voor het inlichtingenpakket altijd 
schriftelijk indienen, evenals opzeg-
gingen van het lidmaatschap. 
Het clubjaar loopt van 1 oktober 
t/m 30 september van het jaar 
daaropvolgend. Het lidmaatschap 
wordt automatisch verlengd tenzij 
uiterlijk op 1 september van enig 
jaar schriftelijke opzegging door het 
clubbureau is ontvangen.

Betalingen onder vermelding van 
reden, administratienr. en volledige 
naam. 
• Contributiebetaling op ING Bank 
nr. 669693 
• Overig op ING Bank nr. 9324

Nederlandse Toeristen Kampeer 
Club, KvK Utrecht, nr. 40476892

sportief en actief kamperen

NTKC is een vereniging die zich richt op sportief en actief kamperen met 
bescheiden uitrusting. Kernwaarden zijn rust en ruimte, respect voor 
natuur, milieu en voor elkaar. 
NTKC beoogt geen winst, functioneert geheel op basis van zelfwerkzaam-
heid van de leden en beschikt over meer dan 20 natuurterreinen door heel 
Nederland. 
Opgericht 5 mei 1912; lid ficc

Hoofdbestuur:
Voorzitter 	 Vacature
Vice-voorzitter	 Vacature	
Secretaris 	 Jan (J.) Doeven
2e Secretaris 	 Vacature
Penningmeester 	 Ivo (I.) Knotnerus
2e Penningmeester	 Vacature*
Terreinbeheer technisch  	 Vacature*
Terreinbeheer groen	 Vacature
Clubbureau/Automatisering 	 Jeroen (J.) van Veen
Juridische zaken	 Jacob (J.) Tammens
* Functie wordt ad interim bezet in afwachting van voordracht tot
benoeming door de ALV.

Het bestuur kun je bereiken via onderstaand adres of via: 
ntkc@kampeerclub.nl

Clubbureau:
Larikslaan 5, 3833 AM  Leusden, Telefoon 033 432 33 76 (woe. 20.00-22.00)

Clubactiviteiten
5-6 	 mei	 100 jaar NTKC	 Open Tentdagen
		  Geïnteresseerden in sportief en actief tentkamperen heten wij voor kennismaking met onze club
		  graag welkom. Wij hopen dat ook veel leden komen kamperen en een actieve rol  bij de voorlichting
		  over onze club willen spelen! De deelnemende terreinen zijn:
		  •  Austerlitz (Austerlitz) •  Brobbelbies (Schaijk) •  De Haan (Den Haag) •  De Hertenweide 
		  (Zorgvlied) •  De Ronde Hoek (Haastrecht) •  De Smagten (Bladel) •  De Valkenbelt (Lochem) 

		  •  Den Treek (Leusden) •  Het Essenbos (Ouddorp) •  Hoogduin (Biggekerke) •  Masterveld 
		  (Winterswijk) •  Huizen (Naarden) •  Roggebot (Dronten)

12	 mei	 Nijmegen	 Klusdag		 De Testrik	
17-20	 mei	 Noord	 Groninger Landschap	 ’t Aagt
17-20	 mei	 Zwerfgroep	 Hemelvaartkamp	 Het Groene Hart 
19-20	 mei	 Utrecht	 Vogelweekend	 Den Treek 
26 - 28 mei	 100 jaar NTKC	 Jubileumkamp 	 Het Groene Hart (Hazerswoude) 
		  100 jaar NTKC sportief en actief kamperen. Grootse happening voor alle clubleden.  
		  Op de overige terreinen vinden gedurende dit weekend geen activiteiten plaats. 
31 mei-16 juni	 Caravansectie	 Van Vikingen tot sprookjes 	 Denemarken

2-3	 juni	 Baronie en Kempen	 Bestuurs- en kennism.weekeinde	 De Smagten
2-3	 juni	 Utrecht	 Jeu de boules kamp	 Den Treek
9-10	 juni	 Noord	 Kanoweekend	 ’t Aagt
16-17	 juni	 Zwerfgroep	 Veilingkampje	 Austerlitz
16-17	 juni	 Enig		 Enig-kamp	 De Ronde Hoek
23-24	 juni	 Amsterdam	 Werkdag	 Huizen
23-24	 juni	 Kennemerland	 Werkdagen	 De Slufter, Texel
23-24	 juni	 Rotterdam	 Jeu de boules kamp	 Het Essenbos

23/6 -	 7 juli	 Kennemerland	 20e Kennemer Fietstocht	 Start in St. Geertruid
7-8	 juli	 Kennemerland	 Inhaal- en Ontmoetingskamp	 Limmen
14-15	 juli	 Coörd. Commissie	 Snoeiweekend	 De Heerkuil 

		  Activiteiten over een langere periode vind je op de ledensite > Evenementen	



Wat je 
thuislaat is 
meegenomen
1912 - 2012

Honderd jaar 

actief en sportief 

kamperen

test 100-groen.indd   21 10-04-12   12:15

Het kan niemand zijn  
ontgaan: 

op 5 mei van dit jaar viert 
onze club zijn

100e verjaardag.
Dat valt op zaterdag.

In dat weekend kun je deel-
nemen aan de Open Tentda-
gen op de meeste van onze 
terreinen, zie de Clubacti-

viteiten. Zoals het woord al 
zegt: we nodigen

belangstellenden uit om
te komen kennismaken met 

onze stijl van
kamperen. 

Wij hopen dat ook veel leden 
zullen deelnemen.

Neem introducés mee en 
maak nieuwelingen wegwijs! 

In het Pinksterweekend
houden we ons
jubileumkamp.

Snel aanmelden is dringend 
gewenst om administratieve 

rompslomp op het terrein
zo veel mogelijk te

voorkomen.

Bij zo’n jubileum kun je het 
natuurlijk niet maken om 

niet in de historie te duiken. 
Daarom in dit Buitenspoor 

terugblikken van
oud-voorzitters, plus

wat korte mijmeringen
van leden. 

Sommigen blikken ook 
vooruit. 

Wij wensen iedereen 
prettige  kampeerdagen,

feliciteren onze club
van harte en zetten volop
in op de volgende eeuw 

NTKC!

Redactie

Kleurrijk en gevarieerd boek over NTKC
’Wat je thuislaat is meegenomen’

Op een mooie zondagmiddag van de 5e mei 1912 besloten 

drie mannen en een vrouw, allen begin twintig, op een 

achterkamer van het statige pand Herengracht 167 te 

Amsterdam, een kampeerclub op te richten.  

Zij bedachten meteen een ambitieuze naam: 

de Nederlandsche Toeristen Kampeer Club NTKC. 

In het Nederland van die dagen was 
kamperen als vrijetijdsbesteding 
nog vrij onbekend. Het idee kwam 
uit Engeland overwaaien. Het begon 
met kampeertochten op de fiets. 
Daarvoor was improvisatie nodig. 
Maar ook uitgekiende spullen en 
een waterdichte lichtgewicht tent. 

De weerstand onder de autoriteiten 
en de burgerij tegen deze vagebon-
derende wielrijders was aanvan-
kelijk groot. Door de aandacht die 
de pers aan deze nieuwe vorm van 
toerisme gaf groeide het aantal 
leden gestaag. In de loop van de 
jaren ontwikkelde NTKC een eigen 
kampeerstijl, waarin sportief en 
actief kamperen met bescheiden 
uitrusting voorop staat. Rust, 
ruimte, respect voor de natuur en 
voor elkaar zijn kernwaarden. 
Dat droeg zij uit in het vooroorlogse 
Nederland, maar streefde zij na-
tuurlijk ook na in eigen kring. 
Met dat laatste had en behield de 
club in de ogen van buitenstaan-
ders een wat exclusief karakter. 
De huidige generatie NTKC’ers 
denkt daar aanzienlijk genuanceer-

der over. Al wordt het uitzonderlijke 
van deze wijze van kamperen door 
oude en nieuwe leden nog steeds, 
en ieder op zijn of haar manier, 
gekoesterd. 

NTKC is de oudste kampeerclub van 
Nederland. Het is een vrijwilligers-
organisatie, waarin de leden alle 
verenigingstaken in zelfwerkzaam-
heid verrichten. Ook het onderhoud 
aan de meer dan 20 eigen kam-
peerterreinen voor de inmiddels 
bijna tienduizend leden.
Dit boek en de bijbehorende DVD 
zijn vooral gericht op de eigen 
en toekomstige leden. Zij geven 
in woord, beeld en geluid een 
kleurrijk en gevarieerd overzicht 
van de NTKC in het begin van deze 
21e eeuw, met hier en daar een 
terugblik op hoe het vroeger was. 
Het boek is gelardeerd met tips op 
kampeergebied en informatie over 
de clubterreinen. Het is dus ook te 
gebruiken als naslagwerk. Hiermee 
staat het min of meer in een oude 
in onbruik geraakte clubtraditie, 
waarin het bestuur regelmatig een 
Handboek uitgaf voor de eigen 

leden en andere geïnteresseerden.
Wat je thuislaat is meegenomen... 
De titel is een doordenker voor 
iedere rechtgeaarde kampeerder. 
Of die nu met rugzak, fiets, trein of 
auto, al of niet met een beschei-
den caravan, op pad gaat. Want 
ondanks alle technische kam-
peersnufjes van deze moderne en 
jachtige tijd geeft de titel iets prijs 
van het plezier dat elke NTKC’er 
nog steeds motiveert: hoe je met 
beperkte middelen kunt genieten 
van het èchte kamperen in een 
prachtige natuur.  

Jan Das

De projectgroep voor het jubileum
boek bestond uit: Susan van Oost-
veen (projectleider), Jan Das, Bert 
van Hulst, Tjabel Nieuwenhuizen, 
Louis van Ollefen en Bertus van der 
Woude. Teksten zijn van Jan Das en 
Louis van Ollefen. 
Vormgeving: Roland Nooteboom. 
De bijgevoegde DVD, met historisch 
materiaal en een foto-impressie 
van historie en terreinen is gemaakt 
door Bertus van der Woude en 
Janneke van der Woude-Poelman.
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100 jaar 
NTKC

A l l e m a a l

v a n  h a r t e

g e f e l i c i t e e r d !

Iedereen die Buitenspoor 
ontvangt krijgt het boek eind 
mei thuisgestuurd. Daar vind je 
een accept-girokaart bijgevoegd. 
We stellen het op prijs wanneer 
je een vrijwillige bijdrage wil 
overmaken.



Nou mensen,
Het is achter de rug. Héél veel leden 
hebben er met spanning naar toe 
geleefd en tsja, die spanning moest 
tijdens de vergadering natuurlijk 
ontsnappen. Dat gaat nou eenmaal 
niet zonder emoties, dus de vonken 
sprongen er nu en dan duidelijk 
hoorbaar vanaf. Wij (het resterende 
deel van het HB, Jacob heeft het 
met een fantastisch woord een 
‘romp-HB’ genoemd) kijken er met 
gemengde gevoelens op terug.

We zijn niet blij met het overdreven 
grote deel van de tijd dat we aan 
‘procedurele’ kwesties hebben 
besteed. Voor zover dat mede 
het gevolg was van slordigheden 
van onze kant trekken we ons dat 
aan. Procedureel gepraat is voor 
niemand leuk, we praten allemaal 
liever over inhoud. Anderzijds: het 
was dan soms wel heftig, maar (vrij-
wel) altijd zakelijk. En een heftige 
maar zakelijke discussie, dat moet 
nu en dan kunnen.
We zijn ook niet blij met het terug-
treden van Joop Vermeer en Henk 
Buijs. Ze hebben zich de afgelopen 
jaren enorm ingezet voor de club en 
we hebben fantastisch met elkaar 
samengewerkt. We hebben gehoopt 
dat we die samenwerking zouden 
voortzetten en voelen ons meer dan 
een beetje uit het veld geslagen nu 
dat niet het geval blijkt. Wèl blij zijn
we met de nieuwe fase die met het
aannemen van het tentbeperkingen
voorstel voor de club aanbreekt. 
De ALV heeft met exact tweederde 
meerderheid ingestemd met het 
voorstel om de maximale tenthoog-
te van 1.90 m en de kleurbeperking 
te schrappen. Het voorstel hield 
dus in dat nu alle tenten - behalve 
bungalowtenten - met een grond-
oppervlakte van maximaal 17 m2 
zijn toegestaan. Overigens werd de 
geldigheid van het besluit door een 
deel van de aanwezigen betwist. 
Het HB heeft daarom toegezegd 

dit aan een notaris voor te leggen. 
Meer info in het volgende Buiten-
spoor (en natuurlijk al eerder op de 
website). Los daarvan: De tipi’s die 
met het aannemen van dat besluit 
mogelijk zijn, zullen de levendig-
heid op de terreinen buiten het 
zomerseizoen vergroten. We boren 
er een kleine maar erg actieve 
groep kampeerders mee aan waar 
we in het clubleven nog veel plezier 
van zullen hebben. 
Daarnaast laten we een steeds te-
rugkerend probleem in onze media
contacten grotendeels achter ons. 
En tenslotte zijn we absoluut niet 
van plan om nu groots uit te pakken 
in de publiciteit over deze aanpas-
sing van onze regels. Het is hoofd-
zakelijk bedoeld als een maatregel 
om onze contacten met potentiële 
en nieuwe kampeerders soepeler te 
laten verlopen. Zo low profile zullen 
we er ook mee omgaan.

Laten we doen wat we op dit soort 
momenten in onze rijke historie 
vaker hebben gedaan: Elkaar de 
hand geven voor zover de confron-
taties tijdens de ALV dat misschien 
nodig hebben gemaakt en ontspan-
nen gaan kijken naar welke nieuwe 
bestemmingen de nu geopende 
paden kunnen leiden. Laat ons 
weten op welke punten je vindt dat 
de club zich verder moet ontwikke-
len. De komende maanden gaan de 
romp-HBers besteden aan de vraag 
wat nu de meest voor de hand lig-
gende nieuwe prioriteiten zijn. Het 
is nog niet klaar. Doe mee.

De datum van de extra ALV zal zo 
spoedig mogelijk op de website 
worden vermeld, en staat in elk 
geval in Buitenspoor 6. Ondertus-
sen gaan we fijn kamperen. Alle ter-
reinen liggen uitnodigend op onze 
tenten en caravans te wachten.

Namens het HB
Ivo Knotnerus

Al helemaal aan het begin van de 
vergadering zat een valse noot die 
niet meer weggeblazen zou worden. 
Toen spraken we over een artikel 
in ‘Op Pad’, een artikel met nogal 
wat onjuistheden. De voorzitter 
heeft uitvoerig uitleg gegeven over 
hoe het tot stand was gekomen en 
betuigd dat hij het met onderde-
len absoluut niet eens is. Je zou 
verwachten dat dit punt hiermee 
gesloten was en de vergadering 
gewoon zijn verloop zou krijgen. 
Helaas, de toon was gezet en bleef 
hangen. 

Jammer, dat heeft dit bestuur en 
daarmee de club, niet gediend. 
Als je ziet hoe gedegen deze 
vergadering was voorbereid, met 
houtsnijdende punten over de 
toekomst van NTKC, dan weet je dat 
daar ongelooflijk veel tijd en liefde 
voor de club is ingestoken. 

De officiële notulen zullen onge-
twijfeld later verschijnen dan dit 
Buitenspoor, omdat de uitwerking 
ervan de nodige hoofdbrekens zal 
vergen. Daarom hier de belangrijk-
ste uitkomsten: de aanpassing van 
de contributie was een hamerstuk, 
net als de clubcommunicatie. 
De vermindering van de tentbeper-
kingen is goedgekeurd, wel was 
daar door de stemmenverhouding 
eerst grondige bestudering van de 
statuten voor nodig. 
Jammer dat de oppervlaktemaat 
op een gevoelsmatig moeilijke 
17m² bleef, waar 16 of 18m² veel 
logischer hanteerbaar lijkt. 

Hoe duidelijk kan het zijn dat veran-
dering een uiterst moeizaam proces 
is? In dat kader is het dan ook niet 
verwonderlijk dat de voorgestelde

verandering van de besluitvor-
mingsprocedure niet de vereiste 
meerderheid van stemmen haalde. 

Bestuur gedecimeerd, nieuwe ALV
Deze besluitvormingsprocedure, 
waarin de beslissingsbevoegd-
heid lager in de organisatie zou 
komen te liggen, hadden met name 
Joop Vermeer en Henk Buijs de 
laatste jaren hun ziel en zaligheid 
gelegd. Uit het afwijzen van hun 
plannen hebben zij hun conclusies 
getrokken en hun bestuursfunc-
ties neergelegd. In alle commotie 
kwam de vergadering niet meer toe 
aan dankzegging voor bewezen 
diensten. 
Vanwege einde termijn traden ook 
af Hilda Berg, Harrie van der Hoeff 
en Ed Verschuur. 
Die werden wel bedankt en ontvin-
gen een aandenken.

Door deze gang van zaken is het 
HB nu gedecimeerd tot 4 perso-
nen, dat is minder dan het vereiste 
aantal. Statutair zal er een nieuwe 
ALV belegd moeten worden om de 
vrijgekomen functies weer te bezet-
ten. Naar verwachting zal deze in 
september of oktober plaatsvinden.

Ik neem nu maar de vrijheid om 
Joop en Henk te bedanken. 
Misschien dat nu de kruitdampen 
zijn opgetrokken en we een paar 
nachtjes slapen verder zijn, dat jul-
lie toch nog…?

Laten we ons voorbereiden op een 
inhoudelijk hoogstaande ALV dit 
najaar, we zullen hem nodig heb-
ben voor nog eens 100 jaar NTKC. 

Clemens Ruttenberg, 
eindredacteur
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Het Groene Hart
Je kunt er ook lopend komen, of op 
de fiets. De Zwerfgroep doet het, 
op het jubileumweekend en op de 
Zwerfgroeptocht met Hemelvaart. 
Geïnspireerd? Er zijn verschillende 
wandelingen mogelijk. Doordat we 
midden in het broedseizoen zitten 
zijn de vele boerenlandpaden 
echter gesloten en moet er vaak 
gekozen worden voor de smalle 
verharde dijkjes en fietspaden.

Vanaf NS-station Alphen a/d Rijn 
(ong. 8 km) via de Molen Wetering
(104.30-160.12) door de Rietlandse 
polder richting Spookverlaat (on-
derdoorgang N11 103.18-459.42). 
Hierover gaat een oude legende. 
Amalia en Frederik waren verliefd, 
hadden verkering en het was op 
een mooie zomerse zaterdagavond. 
Ze zaten op een stil plekje in de 
Rietlandse polder - net buiten 
Alphen aan den Rijn. Ze deden wat 
verliefden plegen te doen: zoenen. 
Frederik wilde echter meer. Amalia 
wilde dat niet. Een worsteling 
volgde en Amalia geeft Frederik een 
duw. Hij valt in het water. Daarvan-
daan roept hij: ’Amalia, Amalia...
bemint gij mij?’ Zij ziet alleen zijn 
strohoed en hij verdrinkt. Amalia 
leidt sindsdien een droef leven. 
Ze gaat elke zaterdagavond terug 
naar die plek en hoort Frederik dan 
roepen. Anderen horen ook wel 
eens iets. Daarom heet het water 
het Spookverlaat.

Vandaar lopen we naar het natuur-
gebied Kruiskade (25 ha) (101.76-
458.72). 
Dit is een oude houtkade die de 
grens vormde bij de ontginning 
van het gebied.  Het is een zeer 
gevarieerd gebied met wisselende 
waterpartijen en bebossing. 
Bijzonder zijn onder meer de oude 
knotessen die hier te vinden zijn. 
De waterpartijen zijn niet overal 
even diep gegraven waardoor op 
ondiepe plaatsen moerassen zijn 
ontstaan. Via de Rietveldse molen 
en Hotel- Café- roeibotenverhuur 
Klein Giethoorn (102.28-457.32; 
alleen in de weekenden geopend) 
loop je via de Burgemeester Smits-
weg richting ons terrein.  

Vanaf NS-station Boskoop 
De kortste en minst mooie route is 
ongeveer 4 km. 
Via de Padeschiewetering (104.26-
455.60) en de Voorweg ben je zo op 
het terrein. 

Vanaf NS-station Leiden Lammen-
schans 
(ong. 19 km) loop je richting de Vliet 
en ga je de brug (94.21-462.22) 
over. Via het bezoekerscentrum 
kom je in Polderpark Cronensteyn. 
Deze kruis je richting het zuiden 
waar de brug (93.80-460.68) 
over de A4 genomen kan worden. 
Vandaar loop je via de Grootemolen 
uit 1626 richting natuurgebied 
Weipoortse vliet. De beplanting 
van dit stuk bos volgt het grillige 
verloop van de Vliet. Het bos is te 
bereiken via de Ommendijke weg. 
De weg kan vervolgd worden via de 
Wilck, een weidevogelreservaat. 
(127). De percelen zijn in gebruik 
bij boeren in de omgeving. Het gras 
mag echter niet gemaaid worden tot 
1 juli, zodat de weidevogels onge-
stoord hun nest kunnen uitbroe-
den. Vogels als smienten, wulpen, 
grutto’s, slobeenden komen hier in 
grote aantallen (afhankelijk van de 
tijd van het jaar) voor. 
Via de Vierheemskinderenweg 
loop je richting de wipwatermo-
len de Rooie Wip uit 1639. Als je 
de Gemeneweg (100.73-458.79) 
bent overgestoken kun je richting 
Hazerswoude-dorp via de geer en 
buurtpolder. Hier vind je een rijke 
afwisseling van slootjes, weilanden 
en kades. Via de Burgemeester 
Den Hollanderweg en de Rietveldse 
molen en hotel- café-roeibotenver-
huur Klein Giethoorn kom je bij de 
Burgemeester Smitsweg en bij ons 
terrein. 

Fietsroutes
De omgeving van ons terrein is ui-
termate geschikt om te fietsen.  Zo 
ligt ons terrein vlakbij de landelijke 
fietsroutes LF2 en LF 4. 
Via knooppuntroutes is ons terrein 
via verschillende kanten aan te 
fietsen. 
Ook vanaf ons terrein De Ronde 
Hoek (Haastrecht) en De Haan 
(Den Haag) zijn mooie tochten te 
maken. Kijk ook op 
www.landvanwijkenwouden.nl en 
natuurlijk op de fietsrouteplanners 
van de Fietsersbond.

Goeie tocht!
Janneke Striezenau

Jubileumkamp
26, 27 en 28 mei 2012

Nog even en dan is het zover, het feest kan beginnen.

In dit Buitenspoor vind je een uitgebreid programma van ons 

jubileumkamp. 

Het programma is gevarieerd, bestemd voor jong en oud, 

met veel ruimte en tijd om bij te praten met oude vrienden 

en nieuwe clubgenoten te ontmoeten.  

Aan het feest zullen ook kampeerders uit Groot-Brittannië 

deelnemen.

Bij de officiële opening zal de 
heer Guido van Woerkom (alge-
meen directeur ANWB) het eerste 
exemplaar van het jubileumboek in 
ontvangst nemen. 
Genodigden voor de opening met 
aansluitend de receptie zijn uiter-
aard alle leden, maar ook sleutel-
bewaarders, de burgemeesters van 
de gemeente waarin onze terreinen 
liggen en vertegenwoordigers van 
aanverwante organisaties en bui-
tensportproducenten en -zaken.

Tot nu toe (begin april) hebben zich 
ruim 300 deelnemers opgegeven 
waaronder 35 caravans.
We hebben nog ruimte genoeg, 
voor zowel tentkampeerders als 
caravankampeerders. Het terrein is 
groot, dus geef je op en kom.

Vóór 10 mei aanmelden
Voor de organisatie zou het helpen 
als iedereen zich voor 10 mei 
opgeeft en betaalt. Dat scheelt de 
medewerkers van de inschrijfploeg 
een hoop administratieve romp-
slomp tijdens het kamp. We kunnen 
dan van te voren een kampregister 
opstellen en hoeven je dan nog 
alleen maar aan te vinken bij aan-
komst. Mocht het niet voor 10 mei 
lukken meld je dan aan ter plekke, 
bij voorkeur met gepast geld.
Wil je graag een introducé mee 
nemen, geef die dan op met naam 
en vermeld ook je eigen naam en 
lidnummer. Doe deze aanmelding 
via 100jaarntkc@kampeerclub.nl.

Aanmelden kan via onze website 
www.kampeerclub.nl, per post 
naar het clubbureau of per mail 
(100jaarntkc@kampeerclub.nl) 
onder vermelding van lidnummer, 
kampeermiddel en aantal kinderen 
onder 16 jaar  en storting van E 20,-
p.p. voor leden van 16 jaar en ouder 
op rekening 4469025 t.n.v. NTKC 
100 jaar.

Een grote groep medewerkers heeft 
hard gewerkt aan de voorbereiding 
van het kamp en hoopt jullie te 
kunnen verwelkomen op ons terrein 
‘Het Groene Hart’ .

Vergeet niet een eigen gebakken 
cake of koek mee te nemen voor bij 
de koffie op zondagmorgen!!!

Namens de stuurgroep 100 jaar 
ntkc, George Bésanger
100jaarntkc@kampeerclub.nl

Kinderprogramma

Het leek allemaal zo ver weg maar 
ondertussen is het nog maar een 
paar nachtjes slapen. Heb jij er ook 
zo’n zin in? Wat we allemaal gaan 
doen? 
Dat houden we lekker geheim maar 
het wordt in ieder geval een groot 
feest en dat kan natuurlijk niet 
zonder jullie hulp…

Ik ga naar het 100-jarig jubileum-
kamp en ik neem mee…

Weet je het nog?
Kun je ze nog opnoemen? Het zijn 
er drie…

Hulp nodig? 
Oke, maar we maken het je wel een 
beetje moeilijk:
• zakgur neE
• … nelark, sejtreev, sejtellap, 
• negnittek eduo, netfits
• (…nezeolb, gniggel, strihs-t 
• sisab) nedrow gam dredlihcseb
• eid gnidelk eduO

En dan het laatste wat je mag 
toevoegen:
• Uitgaanskleding! 
Het is natuurlijk wel een feest!
Tot tijdens het weekend. We heb-
ben er zin in!

Ria, Wendy, Olga, Henny en Diana
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Vier oud-voorzitters over verleden en toekomst
De volgende 100 jaar clubkamperen

Als we praten over clubkamperen dan praten we niet over 

kamperen gedurende ‘trekking’ maar het kamperen als zelf-

standige liefhebberij. Niet dat clubkampeerders per definitie 

niet aan ‘trekking’ zouden doen, maar bij het clubkamperen 

ligt de nadruk op kamperen als liefhebberij op zich. 

We zijn dus een club van kampeerders. En dat beperkt zich 

niet tot de tentkampeerders, dat geldt ook voor leden die de 

tent (soms) verlaten (hebben) voor de caravan. 

Van het begin af aan was de 
NTKC anders dan anders
Een stel rare snuiters die bij tijd 
en wijle de beschutting van hun 
huis ruilden voor een verblijf in de 
natuur, en dat nog wel onder primi-
tieve omstandigheden. 
Ook oorspronkelijk was kamperen 
dus een sport, een liefhebberij.   
In de loop der tijd gingen echter 
steeds meer mensen kamperen, 
en werd kamperen door velen 
gezien als een goedkope manier 
van vakantie houden en buiten 
zijn. Mensen, die zich geen hotel of 
pension konden veroorloven en wel 
geregeld de stad wilden verlaten, 
schaften zich een tent aan.
Maar binnen onze NTKC kam-
peerden en kamperen we om het 
kamperen zelf, binnen een wat 
exclusieve club, vroeger een ‘club 
van dokters en advocaten’. En de 
NTKC is nog steeds exclusief, nu 
vanwege de wijze van kamperen, de 
structuur en de werkwijze. Het z.g. 
primitieve kamperen werd en wordt 
beoefend met de mooiste en beste 
(en daardoor dus ook de duurste) 
materialen. De club van het ware 
kamperen, sportief en actief.
Maar waarom zijn er dan betrek-
kelijk weinig mensen lid van zo’n 
club die prachtige, rustige terreinen 
biedt en waar je zonder te reser-
veren gewoon op het moment dat 
je zelf wilt kunt gaan kamperen op 
een terrein van je keuze? Onbekend 
maakt onbemind. Wie niet heeft 
kennis gemaakt met dat heerlijke 
gevoel van contact met de grond, 
het slapen met alleen een doek 
boven je hoofd begrijpt niet dat je 
zoiets vrijwillig wilt ondergaan. 

Hoe nu verder met de club? Simpel: 
Doorgaan zoals de afgelopen 100 
jaar, maar met een open oog voor 
maatschappelijke ontwikkelingen 
die onze club en onze stijl van kam-
peren kunnen beïnvloeden. 
Door gerichte propaganda het 

ledenaantal omhoog te krijgen, 
de aantrekkelijkheid van en de 
rust op de terreinen, waar je om 
ervan te genieten niet alles mee 
hoeft te nemen wat je thuis al hebt, 
benadrukken. De absolute vrijheid 
om te kamperen wanneer en waar 
je wil. Niet een der vele aanbieders 
van kampeermogelijkheden (meer 
van het zelfde) worden maar een 
kampeerclub blijven.
En als er dan in de toekomst toch te 
weinig belangstelling bestaat voor 
het relatief eenvoudige kamperen 
en alleen comfort en groter en luxer 
de algemene vorm wordt dan zullen 
de overblijvende sportkampeer-
ders rekening moeten houden met 
hogere kosten en een andere orga-
nisatie van het onderhoud. Per slot 
van rekening kosten hobby’s geld 
en exclusieve hobby’s helemaal, 
en dat kan je gezien de prijzen van 
andere aanbieders best nog een 
tijd volhouden. En ik wil dat het in 
ieder geval mijn tijd uit duurt.

Hans van Oostveen
Voorzitter NTKC 1982-1991

Is er toekomst voor kamperen 
met de NTKC
De vraag: zie jij nog toekomst voor 
het kamperen met de NTKC.
Om die vraag te beantwoorden met 
ja of nee kan ik er niet omheen om 
eerst kijken naar waar we vandaan 
komen. 
Een eeuw hebben we overleefd en 
dat in een tijd waarin het dagelijkse 
leven totaal veranderd is, mede als 
gevolg van twee wereldoorlogen. 
Dat alles heeft onvoorstelbare tech-
nologische en maatschappelijke 
veranderingen  gebracht. De bevol-
king in ons land is vervijfvoudigd 
met alle gevolgen voor de verstede-
lijking en de natuurlijke ruimten.
In de loop van de jaren had de 
NTKC 90 gastvrije terreinen waar we 
welkom waren om zo weg te  duiken 

in het bos om daar met respect voor 
de natuur en de eigenaar te kam-
peren. Toch waren er NTKC’ers die 
de visie en het lef hadden om eigen 
kampeerterreinen aan te schaffen, 
in te richten en te onderhouden. 
Dat alles op basis van zelfwerk-
zaamheid, een gezonde financiële 
basis, respect voor de natuur, de 
omgeving en elkaar.
Het resultaat is per vandaag een 
21 tal kampeerterreinen, groten-
deels in eigendom waar we de na-
tuurlijke omgeving hebben kunnen 
vasthouden. Dit tegen de verdruk-
king in van alle moderne ontwik-
kelingen zoals luxe en persoonlijk 
gemak. Hierdoor is de NTKC uniek 
geworden in de kampeerwereld.

Begonnen met 4 vrienden die 
vanuit hun kampeerclubje een 
vereniging hebben gesticht, nu met 
ruim 9000 leden waarin men zich 
als clubkampeerder huisvoelt maar 
ook de solitaire kampeerder in alle 
vrijheid zijn weg kan vinden.
NTKC heeft in die 100 jaar steeds 
weer keuzes gemaakt en moeten 
maken met aldoor de vraag: hoe nu 
verder? Vandaag aan de dag hoor je 
zo nu en dan van buitenstaanders: 
‘Dat dit nog bestaat in Neder-
land’. Ja, is dan het antwoord. Het 
eenvoudig kamperen bestaat nog 
dankzij de visie en inzet van onze 
leden. Om deze vorm van kamperen 
te laten voortbestaan blijft visie en 
daadkracht onontbeerlijk, steeds 
maar weer veranderen en bewaren 
wat goed is. 
In die constante strijd om in de 
alsmaar veranderende tijd te over-
leven is de instroom van nieuwe 
leden dan weer moeilijk gemaakt 
(ballotage) en dan weer geheel vrij 
te geven. Het vrijgeven in de jaren 
negentig, zoals dat nu gaat heeft 
als resultaat dat de instroom en 
uitstroom van nieuwe leden als een 
flipperkast is verworden, dit vraagt 
om verbetering.

Onze kracht is het kampeerterrein, 
onze zwakte is een afnemende 
betrokkenheid van clubleden ten 
gunste van de solitair als ‘consu-
ment’ kamperende leden. Daar ligt 
niet onze toekomst, onze toekomst 
ligt in het unieke karakter van de 
NTKC, opgebouwd en uitgebouwd 
door clubleden. 

Het antwoord op de vraag is er toe-
komst voor de NTKC, die vraag 

is met ja te beantwoorden op 
voorwaarde dat de betrokkenheid 
voor eenvoudig kamperen blijft. 
Zo blijven we ons onderscheiden 
van andere vormen van kamperen 
en behouden we onze plaats in de 
kampeerwereld. 
Wanneer de NTKC bereid is om 
het unieke van deze vorm van het 
kamperen te bewaren, het over 
te dragen aan de jeugd, dan is er 
bestaansrecht voor een volgende 
eeuw.

Frans Schlüter
Voorzitter NTKC 1991 -1996

100 jaar NTKC
Een mooi moment voor een feest 
maar ook een moment om stil bij te 
staan en vooruit te kijken. 
100 jaar is niet niks. In die afge-
lopen jaren is er veel gebeurd en 
is het boeiend om te zien hoe de 
NTKC is uitgegroeid tot de organi-
satie van vandaag, en op die NTKC 
kunnen we trots zijn!

In die 100 jaar zijn we blijven 
kamperen en moeten we ons niet 
aan alles willen aanpassen.  Juist 
het kamperen zoals wij bij de 
NTKC doen, is een eigen wereld in 
de kampeerwereld  waar we heel 
zuinig op moeten zijn.

Nu, na 100 jaar, telt onze club ruim 
9600 leden. Veel groei zit er niet 
in. Toch zijn er massa’s mensen 
die vrijheid belangrijk vinden, die 
beseffen dat kamperen op een 
natuurterrein, het ondernemen van 
fietstochten en het trekken met 
een rugzak, luxe is. Deze mensen 
moeten we blijven interesseren en 
gastvrij in onze club opnemen.

In die 100 jaar is het uitgangs-
punt altijd de zelfwerkzaamheid 
geweest. Dat heeft bijgedragen aan 
de goede sfeer in de club. Tegen-
woordig moeten we soms werk uit-
besteden, dat is de realiteit, maar 
we moeten blijven zoeken naar de 
gulden middenweg. Dat betekent 
inspelen op nieuwe vormen maar 
wel met behoud van de zo typische 
NTKC-sfeer.

In die 100 jaar hebben we een 
gezond financieel beleid gevoerd. 
Daar plukken we nog steeds de 
vruchten van. De kampeerfrequen-
tie op de NTKC-terreinen is laag. 
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Dat kan betekenen dat we in de toe-
komst eventueel terreinen moeten 
afstoten omdat deze onbetaalbaar 
worden. Willen we dat?

In die 100 jaar hebben we een 
goede clubstructuur opgebouwd 
zodat de NTKC bestuurbaar blijft. 
We moeten niet proberen alles te 
behouden, maar we moeten wel 
kritisch zijn. We zullen echt de tijd 
met elkaar moeten nemen om een 
toekomstvisie neer te zetten die er 
weer een hele tijd tegen kan.

100 jaar binding en betrokken-
heid in de NTKC is uniek. We zijn 
gelukkig allemaal kampeerders. 
De grootste groep zijn de NTKC’ers 
die individueel kamperen. Anderen 
hebben heel veel plezier om samen 
iets te organiseren.
Voor  weer anderen zit het plezier 
in het besturen en het bedenken 
waar je op langere termijn met je 
vereniging heen wilt en de omstan-
digheden creëren waarmee dit kan 
worden gerealiseerd.
Alle vormen zijn waardevol, alles 
draagt bij om met elkaar richting 
2112 te gaan.

Ik feliciteer alle NTKC’ers van harte 
met de club die na 100 jaar nog zo 
springlevend is en z’n eigen identi-
teit heeft weten te behouden.

Janneke van der Woude - Poelman
Voorzitter NTKC 1997 – 2006

Mijn NTKC na 2012
In september 2009 werd gestart 
met de estafettecolumn in het 
Buitenspoor met het motto: 
‘100 jaar NTKC en meer, gisteren, 
vandaag en morgen.’ 

In de daarop volgende num-
mers is vooral teruggekeken en 
zijn belevenissen van ‘vandaag’ 
genoteerd. Het terugkijken heb ik 
met veel plezier gevolgd.  Het meest 
treffende heeft de column ‘Domweg 
gelukkig voor mijn tentje of: ‘kam-
peren is mijn passie!’  mijn beleving 
verwoord. En bij al deze beschou-
wingen en ervaringen koesteren we 
ons in de situatie van het heden. 

Het heden is dat we (ieder lid per-
soonlijk) eigenaar zijn van een aan-
tal terreinen. Terreinen met unieke 
eigenschappen. Ze zijn exclusief, 
d.w.z. alleen voor leden; ze zijn stil 
en donker en ze zijn veelzijdig in 
stijl. Dit alles in vergelijking met de 
waarden en mogelijkheden om ons 
heen. Als we even uit de dagelijkse 
beslommeringen willen stappen 
hebben we een keur van mogelijk-
heden tot onze beschikking die 
eigenlijk het tegendeel is van de 
dagelijkse omgeving.
Ik zie ook nog steeds een saamho-
righeidsgevoel om dit alles in stand 
te houden en de zelfwerkzaamheid 
is nog steeds een prettige bezig-
heid. De clubfinanciën zijn nog 
goed, maar dreigen vooral door niet 

beïnvloedbare factoren onder druk 
te komen waardoor we op bepaalde 
aspecten een pas op de plaats 
moeten maken of mogelijk wat 
meer inspanning moeten leveren.

Maar wat en hoe over 25 jaar?
Hoe je het wendt of keert, het 
overgrote deel van de leden van 
onze club heeft al te maken met 
fysieke beperkingen. De technologi-
sche ontwikkelingen hebben onze 
kampeer- en hulpmiddelen al een 
stuk handelbaarder en gerichter 
gemaakt. Je ziet de voorbeelden 
daarvan om ons heen en het geeft 
ons ook de gelegenheid langer met 
deze bezigheid in de natuur door 
te gaan. Daarnaast zijn er een paar 
aspecten die maken dat de club is 
wat hij is. Een organisatie die zich 
richt op sportief en actief kamperen 
met bescheiden uitrusting. Een 
plek waar rust en ruimte, respect 
voor natuur, milieu en voor elkaar 
je uit de dagelijkse ‘rush’ halen. En 
dat op een manier, waarbij geen 
winst beoogt, geheel op basis van 
zelfwerkzaamheid van de leden 
functioneert en je de beschikking 
hebt over meer dan 20 natuurterrei-
nen door heel Nederland. 

Om dit in stand te kunnen houden 
zullen we qua financiën en inspan-
ningen het nodige moeten regelen. 
Over een aantal jaren zie ik mij aan-
zienlijk minder doen dan vandaag. 
Statistisch gaan de fysieke moge-

lijkheden met het klimmen der 
jaren achteruit. Mijn hoop is dan 
dat er voldoende jonge krachten 
aanwezig zijn om mijn nalatende 
inzet op te vangen.

Zal dit dan gaan op dezelfde wijze 
als het ging toen ik lid werd? 
Ik ben bang van niet. Tijdens mijn 
lidmaatschap is er al veel veran-
derd. Niet alles heeft zo uitgepakt 
als werd gedacht en bedoeld maar 
wel allemaal in de geest van de 
tijd. De tijd van toen en de tijd van 
nu verschillen nogal. En het is er in 
mijn beleving, voor wat betreft de 
tijd waarin we leven, niet slechter 
op geworden. En willen we de 
beschikking blijven houden over al 
het moois en goeds waar we van ge-
nieten dan zullen we mee moeten 
gaan. We hoeven niet alle trends en 
ontwikkelingen te volgen maar we 
moeten er wel voor zorgen dat we 
ons zelf niet buitenspel zetten. Het 
mooie van onze samenleving is dat 
een streven van ‘naast elkaar jezelf 
kunnen zijn’ niet alleen verande-
ringen tot gevolg heeft maar  ook 
openingen biedt de eigen paden te 
blijven volgen. 
En als ik dan bij leven en wel zijn, 
als 85-plusser voor mijn tentje zit 
(ik mag blijven dromen), dan, zo 
stel ik me voor, ben ik blij dat we de 
stappen genomen hebben.

Harrie van der Hoeff
Voorzitter NTKC 2006 - 2010
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Terrein-inrichting  

In Buitenspoor nummer 3 heb je het artikel ‘Waar zit het stopcontact?’ 
kunnen lezen. Wij braken hier een lans voor het kindvriendelijk inrichten 
van onze terreinen. Want kinderen komen tegenwoordig een hoop natuur- 
en avontuurervaring tekort. 

Van Machteld Klees ontvingen wij belangrijke aanvulling op de genoemde 
suggesties. Veel informatie, inspiratie en voorbeelden zijn te vinden op 
www.springzaad.nl 

Springzaad is een club van actieve mensen die zich al heel lang inzetten 
voor ‘meer ruimte voor natuur en kinderen’. Op de website is veel te vinden: 
volop voorbeelden, literatuur maar ook gegevens van ervaren mensen die 
kunnen helpen en adviseren. Hiervoor zijn ook ‘ideeënkoffertjes’ ontwik-
keld, die kunnen ondersteunen bij het maken en uitleggen van plannen. 
Afdelingen: de moeite waard om eens een kijkje op de Springzaadsite te 
nemen als je plannen maakt voor speelnatuur op je terrein. 

Ook commercieel wordt nu op de rol gewezen die ouders moeten nemen ten 
aanzien van buitenspelen. Een kaasmerk gaf daar begin deze maand een 
persbericht voor uit. 

Buiten spelen ondergeschoven kindje
Ouders willen graag dat kinderen buiten spelen (88%), maar als zij tijd 
met hun kinderen doorbrengen doen ze dat veelal door samen televisie te 
kijken (40%!). Dat blijkt uit het Gezonde Gewoonten Onderzoek (door Direct 
Research, maart 2012) onder ruim 2100 ouders. 

Het enthousiasme voor buiten spelen moeten kinderen op jonge leeftijd 
met behulp van de ouders ontdekken, om dat op latere leeftijd zelfstandig 
te doen. Omdat dit steeds minder gebeurt, komt er een generatie aan die 
niet tot nauwelijks nog heeft buiten gespeeld. 

Tuintegeltennis, Spinbal en Honckey
In dit kader is een serie nieuwe familiesporten bedacht. Er zijn er tien, op de 
site aangeduid als ‘Achtertuinsporten’. 
Ondanks de naam kun je ze - gezien de ruimte -het beste spelen op het 
kampeerterrein:  ‘Tuintegeltennis’, ‘Honckey’, ‘Papa tegen de rest’ en 
‘Spinbal’. 

Meer informatie op www.milner.nl. Daar worden de sporten in beeld en 
tekst uitgelegd.
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Kamperen met de Trollen 
De komende tijd willen we vanuit 
de Trollen in elk Buitenspoor een 
NTKC-terrein in het daglicht zetten. 
Dan kan ieder lid lezen wat het 
betreffende terrein nu zo aantrek-
kelijk maakt voor (ouders met) 
jonge kinderen. De tips komen van 
de ervaren Trollen en hun ouders.

We beginnen met Texel 
Hoewel De Slufter op Texel geen 
aanbeveling nodig heeft, het staat  
al jaren op nummer één wat betreft 
het aantal overnachtingen onder 
de 16 jaar (en ook boven de 16 jaar 
overigens) van al onze terreinen. 
Zie voor deze getallen  Buitenspoor 
van februari 2012.

Omdat Texel juist heel geschikt is 
voor erg jonge kinderen, kan het net 
de ouders over de streep trekken 
met kinderen die in de luiers zitten, 
maar toch willen kamperen. 
Het is een mooi terrein in de 
duinen, met genoeg struiken als 
beschutting tegen de vrijwel altijd 
aanwezige wind. 
Kinderen mogen niet spelen op de 
duinen op het terrein, hoewel dat 
wel erg verleidelijk is. 

Tip: in het zuidelijke deel van het 
natuurgebied De Slufter, dat vlakbij 
ligt, mag je wél in de duinen ravot-
ten. De duinen zijn daar ook veel 
hoger, en er zijn diverse stuifduinen 
en duinpannen waar je vanaf kunt 
rennen of in de zon en uit de wind 
kunt liggen.

Het noordelijke deel is van maart 
tot oktober afgesloten wegens het 
broedseizoen. Er broeden daar 
bijzondere vogels zoals veldleeuwe-
riken, dwergsterntjes, eidereenden 

en bergeenden. Deze laatste twee 
zijn goed te bekijken als ze zwem-
men in de grote Sluftergeul, soms 
met een hele crèche aan jongen! 

Buiten het broedseizoen mag 
je overal komen, dan bezoeken 
kleine zaadetende zangvogels als 
sneeuwgorzen, fraters en strand-
leeuweriken de Slufter. Er worden 
ook geregeld ruigpootbuizerds en 
slechtvalken gezien. Vergeet niet 
van het zeekraal te proeven, het 
zout van het blad van de lamsoor 
te likken en aan de zeealsem te 
ruiken! En neem een duwnetje en 
emmertje mee om garnalen en 
krabbetjes in de kleine geultjes te 
vangen. Broek opstropen en vissen 
maar!

Tesseltips van andere ouders:
• Het hele jaar door leuk om te 
kamperen, maar met kinderen 
met name in de meivakantie en de 
herfstvakantie. Zomervakantie er-
voeren wij als te druk, maar er zijn 
dan wel heel veel kinderen.
• De zee is op 10 minuten fietsen 
en 20 minuten lopen 
• Je kunt er geen kampvuur maken
• Kranten en broodjes bij de cam-
ping aan de overkant
• Aan de overkant is een kamp-
winkel en een snackbar. Vooral 
praktisch: tegen betaling wassen en 
drogen. Munten (en mogelijk ook 
wasmiddel) verkrijgbaar bij receptie
• Ijsboerderij Labora is vlakbij
• Andere activiteiten zijn boottoch-
ten, Ecomare, de Bonte Belevenis. 
Deels te ver om per fiets te doen 
voor hele jonge kinderen.
 
Groeten namens de Trollen, 
Mieke Bon

Groninger Landschapskamp
17 – 20 mei Eenrum

Met wadlopen en een uitgebreide 
barbecue viert afdeling Noord 
tijdens het Hemelvaartweekend 
haar 40-jarig bestaan tijdens het 
jaarlijkse Groninger Landschaps-
kamp.

Op vrijdagavond krijg je van de 
afdeling een barbecue aangebo-
den, terwijl wij op zaterdag een 
mooie wadlooptocht maken op het 
Weststrand van Schiermonnikoog. 
In Buitenspoor nummer 3 van maart 
is hierover al geschreven. Onder-
tussen kunnen wij melden dat er 

al ruim 40 mensen zich hebben 
opgegeven voor de wadlooptocht, 
ruim voldoende om de tocht te 
laten doorgaan. Wil je er ook bij
zijn en je hebt je nog niet opgege-
ven: het kan nog, de boot is nog 
niet vol! Stuur een mailtje naar 
henk.kalkman@home.nl met je 
aanmelding en je krijgt de verdere 
gegevens thuisgestuurd.
De prijzen zijn nu ook vastgesteld: 
volwassenen betalen E 23 en 
kinderen E 5. Een reden te meer

om het Groninger Landschap en 
de wadden te komen verkennen. 
Wil je wel genieten van de wad-
den, maar niet van de wandeltocht, 
geen nood, de boot meert af bij de 
veerdam van Schiermonnikoog, 
zodat je heel makkelijk Schiermon-
nikoog kan gaan verkennen. Neem 
verrekijker en fototoestel mee, je 
blijft kijken en knippen!

Wil je niet in de boot genomen 
worden, maar doe je wel mee met 
de barbecue op vrijdag 18 mei a.s. 
wil je dat dan ook even melden voor 

1 mei 2012 aan 
henk.kalkman@home.nl en geef 
eventueel aan of je vegetarisch 
bent.

Donderdag 17 mei 2012 is Eenrum 
zeer moeilijk bereikbaar in verband 
met een grote markt. Voor de lief-
hebbers zeker een aanrader! Voor 
de mensen die op Hemelvaartsdag 
zelf komen, een klein probleempje.

Henk Kalkman

Huizen: ook voor watersport!
Het is het weer zover... vanaf het kampeerterrein is het mogelijk het 
Gooimeer te betreden in de periode van 15 mei t/m 15 september. 
Je kunt er zwemmen (ondiep, dus heel geschikt voor kinderen), maar 
surfers en kanoërs komen zeker ook aan hun trekken! 

Nu moet je riet en drassige grond nog trotseren, maar afdeling Amster-
dam hoopt nog dit (voor)jaar toestemming te krijgen voor het realiseren 
van een kleine steiger. 

Garnalen vangen in De Slufter



Vogelweekend
19 - 20 mei Den Treek

Zoals in het vorige Buitenspoor al 
aangekondigd, geven we hierbij 
een uitgebreidere planning van  
het Vogelweekend. 

Zaterdag 19 mei verwelkomen we 
iedereen om 10.00 uur met koffie/
thee en koek. 
We gaan in de ochtend een wande-
ling maken rond het kampeerterrein 
voor een eerste indruk van alle 
mogelijke vogelgeluiden. 
Rond 12.30 uur nuttigen we de 
door jullie zelf meegenomen lunch, 
om vervolgens in de middag rond 
13.15 uur richting het Valleikanaal/
Schammerplas te gaan. 
Neem indien mogelijk een fiets 
mee, al kunnen we er ook met de 
auto komen. Hier hopen we kleine 
zangvogels, weidevogels en ook 
watervogels te kunnen zien en 
horen. 

’s Avonds zorgt iedereen voor zijn 
eigen diner, maar kunnen we wel 
gezamenlijk eten. Het latere avond-
programma rond 20.30 uur bestaan 
uit een bezoek aan de randen van 
de Leusderheide waar we de nacht-

zwaluw zullen proberen te spotten 
en horen. 
Er is uitgebreide informatie over 
deze boeiende vogel beschikbaar. 
Wanneer je daar belangstelling voor 
hebt stuur even een berichtje naar  
utrecht@kampeerclub.nl dan ont-
vang je het document digitaal. 
Zondagochtend gaan we vroeg uit 
de veren om rond 08.00 uur op weg 
te gaan naar de Treekerpunt. In dit 
gebied heeft enkele jaren geleden 
een grote kaalslag plaatsgevonden, 
waardoor er weer veel stuifduinen 
zijn ontstaan. Hier verwachten we 

geelgors, paapje, kneu, roodborst
tapuit en leeuweriken. 
Wanneer we genoeg gezien en 
gehoord hebben keren we terug 
naar het kampeerterrein en gaat 
ieder zijns weegs.
Mocht je in het bezit zijn van een 
verrekijker neem deze dan zeker 
mee. In sommige gevallen kan het 
ook leuk zijn een eigen vogelboekje 
mee te nemen, hoewel wij daar ook 
voor zullen zorgen.
Zijn er nog vragen stel deze dan per 
mail via utrecht@kampeerclub.nl.

Tot ziens op Den Treek, 
Carolien Beemsterboer en 
Ingrid Belser
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Speuren naar ‘Rood’ 
Vogelweekend 5 en 6 mei op De Hertenweide

In het eerste weekend van mei vindt traditiegetrouw het 

Vogelweekend op De Hertenweide in Zorgvlied plaats.  

Dit jaar is de  kleur Rood: Wij gaan de roodhalsfuut spotten 

op het Hijkerveld en de roodborsttapuiten op het Dolder-

summerveld. Vier jaar geleden zijn wij ook al eens wezen 

kijken op het Hijkerveld tussen Oranje en Hijken in.  

Dat bezoek vroeg om een herhaling, zeker niet iedereen had 

de roodhalsfuut gezien.

Zaterdagmorgen gaan wij gezamen
lijk koffiedrinken waarbij het een 

en ander wordt verteld over het 
weekend en de vogels die wij 
gaan spotten. Zaterdagmiddag om 
13.00 uur vertrekken wij per fiets 
of auto naar het Hijkerveld, tussen 
Oranje en Hijken. Via een 100 meter 
onderaardse gang bereiken wij de 
kijkhut met een fraai uitzicht op een 
waterplas. Op de terugweg stoppen 
wij even om wat te drinken.
’s Avonds gaan wij, ook al geheel 
volgens de traditie, gezamenlijk 
pannenkoeken bakken met de zelf 
meegebrachte spullen. 
Het wordt wellicht wat laat bij het 
kampvuur, maar zondag moeten wij 
al vroeg uit de (dons)veren. 
Om 8.00 uur vertrekken wij  voor 

een vogelexcursie op het Dolder-
summerveld, waar we (roodborst)
tapuiten, boompiepers en veld-
leeuweriken hopen te zien.  
Onderweg gaan wij ontbijten in een 
duinpan.
Bij terugkomst staat de koffie op 
ons te wachten met ongetwijfeld 
wat lekkers erbij. Gedurende het 
vogelweekend kunnen we kijken 
welke vogels er broeden in de 
nestkastjes op De Hertenweide. 
We willen graag weten of de zwarte 
specht een nestkast bezet en ons 
terreinvogeltje de Bonte Vliegen-
vanger er weer broedt.

Zoals altijd doen wij dit onder de 
bezielende leiding van 
Hans en Ineke Jansen en 
Werry en Tiny Jonker. 

Kanokamp 
9-10 juni ’t Aagt 

Iets nieuws in het Noorden?
Zeker niet, het kanokamp op ‘t 
Aagt in Eenrum is terug van weg-
geweest! En terecht, want Noord 
Groningen is een waar eldorado 
voor de kanoliefhebber. Op de 
300 km lange kanoroutes kom je 
vrijwel nooit vrachtboten tegen en 
ook het aantal plezierjachtjes is 
zeer beperkt. Eenrum heeft een 

haventje op 800 meter van het 
NTKC-terrein, van waaruit mooie 
dagtochten te maken zijn. Vanuit de 
haven kunnen wij tochtjes maken 
met twee typen kano’s: een kajak 
en een canadees. Voor de zaterdag 
staat een wat kortere route op het 
programma, terwijl wij op zondag 
een langere tocht willen maken. 
Uiteraard zullen wij de lengte van 
de tochten aanpassen aan de 
ervarenheid van de deelnemer. 

Geen ervaring, geen kano? 
Wij zullen zorgen voor een 

canadees, waaraan je per dag circa 
E 40 kwijt bent.
Zaterdagavond is er gelegenheid de 
pijnlijke spieren tot rust te laten ko-
men en elkaar spannende verhalen 
te vertellen over onze prestaties. 
Dat doen wij tijdens het bakken van 
pannenkoeken met de zelf meege-
brachte spullen.

Niet kanoën, maar wel willen 
komen? 
Dat kan natuurlijk ook. Dat is dan 
meteen een mooie gelegenheid om 
kennis te maken met het prachtig 

gerenoveerde toiletgebouw met 
spoelgelegenheid (met warm  
water) en de gedeeltelijk overkapte 
kampvuurkuil. 
Als je het leuk vindt om mee te 
doen, geef je dan op via e-mail: 
werry@home.nl en vermeld of je 
zelf een kano of canadees hebt. 
Via e-mail maken we dan verdere 
afspraken.

Werry Jonker, terreincommissaris 
’t Aagt
(doet zelf ook mee met een 
canadees).



20e Kennemerland fietstour
23 juni tot 7 juli 

Het vierde lustrum al en we hebben 
er nog steeds zin in om de tour te 
organiseren.
Op zaterdag 23 juni verzamelen we 
op ons terrein in Sint Geertruid. 
Daar hopen we weer met een 
gezellige grote groep voor de 20e 
keer van start te gaan.

Fiets je niet mee, kom ons dan uit-
zwaaien op St. Geertruid. In al die 
jaren zijn er veel fietsers geweest 
die met ons meegingen. Misschien 
zien we hen wel op een van onze 
stopplaatsen op de route. Kun je 
niet starten op Sint Geertruid: geen 
punt, want overal kun je instap-
pen. Maar laat het wel even weten 
zodat we een idee hebben hoeveel 
beschrijvingen van de route we mee 
moeten torsen. 
Wil je op de hoogte gehouden 
worden van de vorderingen van de 
tocht geef dan je e-mailadres even 
door aan fmoerman@hetnet.nl. 
Alle etappes zijn ongeveer 50 km 
lang, al is er een uitschieter op het 
Duitse traject van 60 km. 
We hebben twee rustdagen ge-
pland, op Masterveld in Winterswijk 
en op Austerlitz.

We zwerven de eerste dag door het 
Zuid-Limburgse landschap waarbij 
de kuiten iets te doen krijgen, drie-
maal moeten we uit het dal komen. 
Maar de voldoening is groot. Eerst 
gaan we naar het dal van de Gulp, 
met Gulpen als doel. Daarna door 
het Geuldal langs mooie kasteeltjes 
en de Geul. Voorbij Valkenburg het 
dal uit naar Spaubeek. Hier zetten 
we de laatste klim in naar Schinnen 
en het kampeerterrein ‘de Krekel-
berg’. Voor degenen die dit geklim 
willen voorkomen: ga op zondag 
naar het station Spaubeek en fiets 
dan naar Schinnen en het kam-
peerterrein. Voor een beschrijving 
daarvan stuur mij even een mail.

Dan gaan we Duitsland in.
Het landschap is wat golvender en 
er wordt niet meer echt geklommen. 
We kamperen op campings, wat 
betekent dat het terrein helemaal 
volstaat met stacaravans en wij 
ons daarbij aansluiten. Maar de 
beheerders waren altijd bereid om 
ons te helpen.   
We gaan langzaam omhoog naar  
De Rijn die we bij Wesel oversteken 
en dan volgen we de Lippe, net 

boven het Ruhrgebied. 
Het laatste stuk is door een afwis-
selend landschap naar Winters-
wijk. Dan gaat de tocht verder via 
Lochem. Bij Gorssel steken we 
de IJssel over. Dan via Loenen en 
Renkum naar Austerlitz. We komen 
steeds dichter bij Limmen. Eerst 
nog Huizen en Monnickendam. 
Dan staat het bestuur te trappelen 
van ongeduld om ons binnen te 
halen met ‘bloemen’ of anderszins. 

De tocht voert veel door mooie 
oude stadjes met toch vaak heer-
lijke terrassen waar je de calorieën 
kunt aanvullen. George en ik heb-
ben dat op de Duitse route 

echt gewaardeerd. Ik zal  ’s avonds 
toch even een paar tips voor de 
volgende routedag geven en hoe 
we het verder invullen zal tijdens de 
tocht wel blijken. Wil je ons op een 
van de terreinen ontvangen dan is 
dat op de Nederlandse route het 
eenvoudigst omdat er in Duitsland 
op de campings geen ruimte voor 
is.
De tocht is nu beschreven tot 
Lochem en er wordt al hard gewerkt 
door Jan Carsten met het uitwerken 
van het boekje.

Frank Moerman     
fmoerman@hetnet.nl

Enig Fietskamp Haastrecht
15, 16 en 17 juni

In het maartnummer van Buitenspoor staat de geschiedenis van de 
Kennemer Fietstochten uitgebreid beschreven door Jan Carstens. 

Dit jaar, het jubileumjaar, hebben Frank Moerman en George Bésanger een  
tocht uitgezet van twee weken. De route staat hiernaast beschreven.
Om voorbereid te kunnen deelnemen Enigers, gaan wij 1 week voor de start 
van deze monstertocht alsnog in training! 
Er moeten kilometers in de benen komen, de kuitspieren moeten op span-
ning worden gebracht, de dijen moeten spiermassa ontwikkelen en het 
achterwerk moet zich gaan vormen naar het zadel. 
Maar natuurlijk geldt dit niet alleen voor Kennemerlandtochtfietsers! 
Iedereen die graag een eindje fietst is welkom. En waar kan dit beter dan 
vanuit ons mooie terreintje De Ronde Hoek in Haastrecht.

Op zaterdag 16 juni leidt onze 
tocht langs historische vaarwegen, 
oud-Hollandse stadjes en het 
polderlandschap van de Krimpe-
nerwaard. Ook een deel van de 
Oude Hollandse Waterlinie die in 
vroegere tijden onder water werd 
gezet om Holland te beschermen 
tegen de vijand gaan wij op de fiets 
ontdekken. 

De route is 49 km lang maar er 
kan ook een verkorte route worden 
afgelegd (je mist dan wel de 
pontjes!). De volledige beschrijving 
van deze route kun je downloaden 
via Google, toets in: Fietsen langs 
historische vaarwegen. De oude 
Hollandse Waterlinie. 
Er staat veel toeristische informatie 
in, en dat is leuk voor de voorpret. 
Handig is het om het routekaartje 
en de routebeschrijving uit te prin-
ten. Je kunt dan ook de routeverkor-
ting bekijken.

Op zondag 17 juni gaan we,  ge-
plaagd door  spier- en zadelpijn, 
een kortere tocht maken, nu naar 
het noorden. Het is een knoop-
puntenroute die ons o.a. langs de 
Reeuwijkse Plassen voert en is 30 
km lang. Ook deze fietstocht kun 
je googelen. Toets in: Genieten van 
de Vlist. Fietsen en wandelen in 
Nederland. Deze tocht kan verlengd 
worden. In ieder geval worden bei-
de routes voorgefietst zodat wij de 
juiste informatie over het aantal km 
per tocht kunnen geven. Natuurlijk 
zorgen wij voor een aantal geprinte 
exemplaren van de twee routes.
Met hartelijke groeten en tot ziens 
in Haastrecht!

Jenny Koekkoek
0343-412075  jkoek2@caiway.nl
Tijdens het weekend: 06 25114127
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&EENPITTER
Honderd jaar NTKC! 

Feest! Mei is dé eeuwfeestmaand voor ons, NTKC’ers. De voorpret was er 
al gedurende de afgelopen maanden en het zal alleen nog maar leuker 
worden in mei met als klap op de vuurpijl het jubileumkamp op de 26e, 27e 
en 28e van deze maand! Ik breng een worst naar Clara om verzekerd te zijn 
van mooi weer. Dat is een oud gebruik, in ieder geval in het zuiden van ons 
land. Er is een Clarissenklooster bij mij in de buurt. 
Naast de voordeur leg je de worst dan in een nis met een draaideurtje. 
Zuster portier draait het deurtje dan om zonder dat ze gezien wordt. 
Het zijn slotzusters; jawel, ze bestaan nog.

In het feestjaar 2012 bied ik jullie feestmenuutjes aan. Deze maand pak ik 
wat extra uit. Er zal tijdens het jubileumkamp veel om en op open (kamp)
vuur worden gekookt, neem ik aan. 
Op kleine tafelvuurtjes bijvoorbeeld kan een deel van het menu worden 
bereid; maar natuurlijk ook gewoon op de eenpitter. Bereid de maaltijd 
met plezier en eet ze met smaak!  En eh … een welgemeend proficiat aan 
ons allemaal, NTKC’ers! 

Eeuwfeestmenu mei voor 2 personen  

VOOR  warm

Fruit een fijn gesnipperd uitje met 
een fijngehakt teentje knoflook in 
een ruime pan in een beetje boter. 
Bak gedurende 5 minuten 250 gram 
in flinke stukken gesneden pad-
denstoelen (gemengd) mee. 
Schep het mengsel uit de pan en 
maak (in dezelfde pan) een roux 
van 30 gram boter, 30 gram bloem, 
ongeveer een halve liter groente- of 
paddenstoelenbouillon van een 
tablet. 

Voeg het paddenstoelenmengsel bij 
de roux. Roerend doorwarmen en 
op smaak maken met peper, zout 
en eventueel een wat kerriepoeder.  
Snij een kaiserbroodje (of ander, 
bij voorkeur wit broodje) open en 
schep op een helft een ruime hoe-
veelheid ragout. 

VOOR  koud

Snij een (of twee) dikke plak(ken) 
salami of chorizo in piepkleine 
blokjes. Snij twee augurken, een 
vleestomaat en zes groene olijven 
(zonder knoflook want die zit al in 
de worst) heel fijn. 
Meng alles door elkaar met een 
flinke scheut curry of tomatenket-
chup. Rol het mengsel in een kleine 
(koude) wrap per persoon en snij 
de wrap in enkele schuine stukjes.
  
HOOFD

Haal mooie kippenpoten (-billen) 
en wrijf die in met zout, peper een 
beetje kerriepoeder en besprenkel 
ze met olie. 

Gril de kippenpoten op een rooster 
boven het gloeiende (kamp)vuur (of 
in de grillpan) gaar. 

Maak intussen in een pan een rata-
touille van kleine blokjes aardap-
pel (vastkokend) en verschillende 
groenten in niet al te grote blokjes/
stukjes gesneden. Gebruik bijvoor-
beeld wortelen, aubergine, rode 
paprika, champignons, peultjes of 
sugarsnaps, ui, prei. 
Eerst de gesneden aardappelblok-
jes en de groenten twee minuten 
aanfruiten in olie en daarna stoven 
in een beetje water. Afgieten en op 
smaak maken met zout en peper. 
Een aantal Amsterdamse uitjes 
even op het laatst mee verwarmen 
… heerlijk!  

Een kerriesausje, koud of warm, bij 
de kippenpoot en een flinke schep 
ratatouille maakt de hoofdmaaltijd 
tot een feest. Voor kinderen is een 
hele kippenpoot vaak teveel. Neem 
dan bijvoorbeeld drumsticks.      

NA

Smelt 100 gram (of meer wanneer 
er meer mensen mee snoepen) 
chocola (liefst puur) in een panne-
tje. Dat gaat het beste au bain-ma-
rie. Doop liefst koude minisoesjes 
en marshmallows in de gesmolten 
chocola. Even de chocola laten 
opstijven en smullen maar. 
Kopje koffie erbij?  

Henk Trimbach
eenpitter@kampeerclub.nl

Veiling       Verkoop
16 juni tweedehandsmarkt op Austerlitz 

In het weekend van 16/17 juni 
houdt de Zwerfgroep haar traditio-
nele veiling en 2e handsmarkt. 
We kamperen daarbij op ons 
terrein in Austerlitz. Vanouds een 
heel gezellig kampje, waar je veel 
clubgenoten kunt ontmoeten en 
eigenlijk nooit met lege handen 
vandaan gaat. Je kunt natuurlijk ook 
alleen de zaterdag komen.

’s Morgens is er gelegenheid om 
je overtollige kampeerspullen te 
verkopen of om je uitrusting aan te 
vullen met koopjes van de 2e hands 
markt. ’s Middags houden we onder 
het toeziend oog van veilingmees-
ter Bert Houmes (in traditionele 
veilingjas) een veiling van grotere 
kampeerartikelen zoals tenten, rug-
zakken, fietstassen en primussen/
branders of fietskarren.

Spelregels
Om e.e.a. vlot te laten verlopen is 
het nodig dat we ons aan een paar 
spelregels houden.

Voor de 2e hands markt:

•	 Laat spullen die niet te maken 
hebben met sportief of actief 
kamperen gewoon op je zolder!

•	 Denk aan kampeerspullen zoals 
pannensets, stoeltjes, waterzak-
ken, lampen, schoenen, bestek, 
fietsaccessoires etc.

•	 Zelf een kleedje o.i.d. meenemen 
om alles op uit te stallen

•	 10% van de opbrengst is provisie 
voor de Zwerfgroep

Voor de veiling:

•	 Ook hier geldt dat alleen kam-
peerartikelen mee mogen doen

•	 Max. vijf artikelen per verkoper 
aanbieden

•	 Onderdelen van bijv. primus in 
doos in één koop aanbieden

•	 Van de opbrengst is 10% provisie 
voor de Zwerfgroep

Programma van de zaterdag:

9.30 – 11.30 uur:
inschrijven van te veilen goederen

10.00 – 12.30 uur:
2e hands markt

12.30 – 13.00 uur:
afrekenen provisie van 2e hands 
markt met penningmeester

11.30 – 13.00 uur:
potentiële kopers bekijken te veilen 
goederen

13.00 – 14.30 uur:
veiling

14.45 – 15.00 uur:
teruggave niet verkochte goederen 
aan eigenaar

15.00 – 15.15 uur:
gekochte artikelen afrekenen en in 
ontvangst nemen

15.15 – 15.45 uur:
uitbetalen verkopers

We hopen dat het weer een gezellig 
weekend wordt, met handige spul-
len en leuke ontmoetingen. 

Tot ziens op Austerlitz!
de Groepsraad van de Zwerfgroep
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Werkweek Caravansectie 
Wit zand en groene verf: Eenrum in top-conditie

Er staan zoveel veel caravans op de 
caravanweide, dat er zo’n acht ca-
ravans op een tentenweide moeten 
gaan staan. Heerlijk werkweer.

Vier mannen bedienen samen een 
grondboor. Er worden zo’n 500 
gaten geboord van ongeveer een 
meter diep voor verticale drainage 
De vette klei plakt tot aan hun 
knieën. En die gaten worden 
weer gevuld met wit zand door 
een andere ploeg werkers. Koffie 
drinken met z’n allen in de zon met 
thuisgebakken koek.

Blikken groene verf worden op 
het toiletgebouw en toegangshek 
gekwast. Lekkere soep bij de lunch 
en weer aan het werk. Er wordt ge-
snoeid en gezaagd. Van het dunne 
hout worden rillen gemaakt het 
dikkere gaat naar het houthok. 
Thee met weer koek en daarna 
uitblazen bij de caravan, knipogend 
naar de zon. Het fluitenkruid, een 

groen waasje bij aankomst, groeit 
2 cm. per dag.
In de kampvuurkuil worden grote 
gaten gegraven  t.b.v. de palen voor 
een half dak. De zon laat verstek 
gaan. 
Tegels rond het toilet gebouw wor-
den opnieuw gelegd. Warme punch 
na noeste arbeid. Wat blaadjes 
daslook gepluk voor in de sla. 
Bramen gesnoeid, maar die laten 
zich niet kisten. Nieuwe scheuten, 
fluwelig paars komen al weer boven 
de grond.
Nestkast voor valken opgehangen, 

bedje gespreid met wat hooi. Weer 
een kar met hout die naar het hout-
hok geduwd wordt. 
Warmwaterleidingen aangelegd 
voor de afwasbakken. De sleutel-
bloemen krijgen al kleur. 
De muur boven de afwasbakken 
wordt betegeld.
Een middag vrij en museum Wier-
denland in Ezinge bezocht, een 

feestje op zich, met de uitleg van 
een gids.
De zon is weer terug, maakt kof-
fiedrinken nog aangenamer. Oud 
snoeihout geraapt en ook voor 
rillen gebruikt.
Verhalen van reizen die gemaakt 
zijn en die nog gemaakt gaan wor-
den. De gereedschapsschuur wordt 
gebeitst.
Heldere nacht met zoveel sterren, 
De uilen laten zich horen.
In het werkhok wordt dagelijks 
groente gehakt en gesneden voor 
weer een lekkere lunchsoep. 
De mist verstopt de bomen aan 
de horizon. Later wint de zon het 
weer. Achter de gierinjector op het 
weiland achter het terrein een sluier 
van wel honderd meeuwen.
Jarige Freerk wordt toegezongen 
door de hele groep. De betonmolen 
draait een ¾ m3 beton dat in gaten 
in de kampvuurkuil wordt gestort. 
De palen worden gesteld. 
De laatste kar hout naar het hout-
hok gesjouwd waar de stammetjes 
meteen op handzame stukken 
worden gezaagd. 
Het houthok is tot de nok gevuld.
Heerlijke zelfgebakken appeltaart 
van de afdeling bij de koffie. 
Dakgoot aan de gereedschaps-
schuur gemaakt.
Heerlijk lunchhapje voor iedereen.
De eerste caravans vetrekken 
weer. Morgen, overmorgen de rest. 
Nog éven een dakgoot aan de 
werkschuur gehangen. Het gras is 
groener dan toen we kwamen.

Wat een heerlijke week!

Liesbeth Wortman   
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Toiletgebouw
’t Aagt 
Het toiletgebouw van ons kampeer-
terrein in Eenrum was na 26 jaar 
toe aan een grondige renovatie. Het 
dak was aan vervanging toe, het 
bestond voor de helft uit asbest-
platen. De gehele afdekvloer lag 
los en de dameswc’s waren niet 
betegeld. Ook sloeg het vocht door 
de buitenmuren aan de westkant. 
De warmwatervoorziening werd 
verzorgd door een elektrische door-
stroomboiler en een douchebeurt 
kostte door het hoge vastrecht E 4 
per keer.

Er werd een plan gemaakt om 
het nieuwe dak, aan voorzijde en 
zijkanten, 50cm verder te laten 
oversteken, en 150 cm aan de 
achterzijde (om doorslag van muren 

te voorkomen). Daardoor ontstond 
tevens aan de achterzijde een ge-
schikte ruimte om een aanrecht met 
spoelgelegenheid te maken.
De warmwatervoorziening zou 
gasgestookt worden met een kleine 
gasgeiser per douche.

10 Maart was er een werkdag van 
de afdeling en startte ook de werk-
week van de Caravansectie.  
Wat er in die week allemaal aan 
werk is verzet lees je in het verslag 
hiernaast.

Impressie
Wil je een korte diaserie zien, met 
een impressie van de werkweek, 
neem dan een kijkje op de website 
van de NTKC afdeling Noord  
www.ntkc.nl/leden/afdelingen/
noord/.  

Maar nog beter is om een vakantie 
op ’t Aagt te plannen en het live te 
gaan bekijken. Bijvoorbeeld tijdens 
het wadloopweekend 17 tot 20 mei, 
zie dit Buitenspoor op pag. 8. 

Werry Jonker



Estafettecolumn   
Proficiat NTKC  Je deed het goed, je doet het goed, het ga je goed!

60 Jaar kampeernostalgie. Hoe is 
dat? 
Meer dan 60 jaar lid zijn van de 
NTKC, met een kampeerloopbaan 
die begon bij een aanstaand 
schoonzusje die Akela was; een 
ANWB-oefenkamp aan de Vecht er-
gens bij Ommen en dan onze Club.

Ik had het gevonden, mijn tentje en 
de natuur waren mijn godsdienst 
geworden. Komend uit een behou-
dend confessioneel gezin, was dit 
voor mij een nieuwe wereld. Het 
raakte me in al mijn vezels, zelfs 
bij vorst en sneeuw kampeerde ik. 
We belden elkaar (zwerfgroepers) 
dat er sneeuw te verwachten viel 
en spraken af voor een weekend op 
Den Treek. 

Wandelen bij maanlicht zodat je 
warm je donsje inging, waarover-
heen oude kranten gelegd werden. 
Ook kranten als isolatiemateriaal 
onder je heuplange, kurkwollen 
(schilfers) matrasje deden het goed. 
Ik moet er nu met mijn 80 jaar niet 
aan denken, maar een jong lijf kan 
veel hebben.

Met weemoed denk ik aan de 
tentjes, rugzakken en fietstassen 
die ik heb versleten of weggedaan 
voor lichter en comfortabeler 
materiaal; aan benzinebranders die 
het vertikten fatsoenlijk te werken. 
Weer terug naar de primus met 
inklapbare pootjes. 
Nu gebruik ik butagas wegwerp-
tankjes.
Mijn katoenen één-stokstentje 
verving ik door een boogtentje met 
kunststof doek. Je gaat met de tijd 
mee! Alles verandert, ook de mens, 
ook wij kampeerders.
Velen van ons verlangen meer luxe 

en zo kwamen er warme douches 
op de meeste van onze terreinen (is 
dat kampeer secularisatie?).
Toch wil ik niet meer naar die koude 
douches terug, zoals ook de gees-
teshouding binnen de orthodoxe 
kerk niet meer de mijne is. Maar 
toch blijft er ook weemoed naar 
vroeger en ergernis over het woord 
camping, voor mij nog altijd een 
vloek als ik aan onze mooie lieve 
terreintjes denk.
Maar, ergernis is slecht voor mijn 
humeur en gezondheid. 

Gezond wil ik blijven om te kunnen 
kamperen binnen onze club, te 
genieten van de optrekkende och-
tendnevel, de dauwdruppels aan 
het gras en ’s avonds de oplaai-
ende vonken van het houtvuur in 
de kampvuurkuil, het nagloeien van 
dat houtvuur.

Nog eens honderd jaar
Ik wens mijn/onze club een nieuwe, 
gezonde 100 jaar toe. Met voor 
komende generaties net zo veel 
kampeerplezier als ik me van de 
afgelopen 60 jaar herinner.

Proficiat NTKC, het ga je goed, je 
deed het goed en je doet het goed!

Ellen van Herwaarden 

Hoe kan je een reeks columns 
mooier besluiten dan met de wens 
van Ellen hierboven? 
De estafettereeks NTKC 100 jaar is 
hiermee ten einde. 

De redactie dankt Hinne Posthumus 
voor zijn initiatief en voor zijn 
opsporing van schrijvers die een 
interessant artikel wisten te 

leveren. Wij gaan ervan uit dat NTKC 
voor komende generaties een bron 
van minstens zo veel inspiratie zal 
vormen.

Heel bescheiden in september 
2009, toen nog drie winters te 
gaan, startte een column met een 
motto: 100 jaar NTKC en meer, 
gisteren, vandaag en morgen. 

Vandaag alweer de laatste 
estafettecolumn, die van Ellen van 
Herwaarden, 80 jaar jong! 

De drie winters zijn alweer voorbij, 
we schrijven nu medio maart. Ik 
kom net van buiten, het voorjaar 
staat op springen, en hoor zojuist 
de majestueuze galm van de grote 
lijster. Nog goed twee maanden en 
we vieren die 100 jaar NTKC op ons 
prachtige Groene Hart in Hazers-
woude. 

Vanaf nu spreken we over 
NTKC 100 jaar jong!

In oktober waagde ik het erop van 
een estafette te spreken. Je wilt dan 
wel dat die estafette niet onderbro-
ken wordt. Of zich zomaar nieuwe 
schrijvers melden, dat heb je maar 
af te wachten. Je weet dat dat een 
illusie is. Je moet actief je clubnet-
werk aanboren, oude en nieuwe 
contacten leggen, steeds alert op 
het vinkentouw zodat de deadline 
gehaald wordt. Ver vooruit plannen 
dus om gegadigden te activeren.   

Als het dan gelukt is stemt dat heel 
dankbaar. Nu mag ik alle colum-
nisten van harte danken voor hun 
bijdrage. Wat een bijzonder palet. 
Van fijnzinnig poëtisch (Welmoed 
Koch / BS 2011-6) tot warm nostal-
gisch (Guus Janssen / BS 2011-8).
Wat waren het er veel en wat ging 
het snel. Ga maar na: drie nog in 
2009; twee maal tien in 2010 en 
2011; nog vijf in 2012. 
Achtentwintig Buitenspoorcolumns, 
gewoon geweldig!  

Overigens, vele bijdragen kwamen 
ook spontaan en de mooiste was 
die van Janneke Panneman / BS 
2010-1, met als titel ‘Domweg 
gelukkig voor mijn tentje’. 
Haar hartewens : mag onze Floris 
op 5 mei 2012 – dubbel feest: hij 
wordt dan precies die dag 12 jaar 

en de Club 100 – de naam NTKC 
officieel omdopen tot De Kampeer-
club?  Ze signaleert met verwon-
dering enteekaasee als het best 
bewaarde geheim van Nederland. 
Janneke, op 5 mei denk ik aan je!
In BS 2012-2 blijkt uit welk nest zij 
voortkwam. Vader Jan Panneman, 
eveneens tachtiger, schrijft zijn 
NTKC levensverhaal, een verhaal vol 
experimenten met lichtgewicht tent 
modellen, fietstassen, rugzakken 
en vol liefde voor ’t Springendal en 
zwerven. Jarenlang schrijver van 
het afdelingsbericht Oost, altijd 
eindigend met een spreuk, zoals 
ook dit laatste stuk. De mooiste die 
ik mij herinner: ‘Niets went zo snel 
als mooi weer !’

Ik moet nu natuurlijk in een cliché 
vervallen: het zou te ver voeren ie-
dereen hier te benoemen, al waren 
ze allemaal de moeite meer dan 
waard! Dus eindig ik met een paar 
‘high lights’:

Hans van Oostveen (BS 2010-8, 9 
en 10): een prachtige reeks over 
ons oudste nog vooroorlogse ter-
rein Huizen, volgens mij is ie daar 
gewoon geboren!

André Soff (BS 2011-7): Club als (JS) 
huwlijksbemiddelaar, Tjonge wat 
dat losmaakte. 
Hij had makkelijk drie van derge-
lijke ‘memory’ verhalen in Buiten-
spoor kunnen vullen.

Nikki Groenendijk (10) in 
(BS 2010-7) spreekbeurt op school 
over kamperen met de NTKC.

Sarah van Haeringen (BS 2011-5) 
over kamperen met de Jeugdsec-
tie.
Nog een paar kopjes die uitdruk-
ken wat in meerdere estafettes 
herkenbaar was:
‘Kamperen moet je leren’.
‘Zoals de ouden zongen piepen de 
jongen’.
’Club om trots op te zijn’.
‘Onbekend maakt onbemind’.

Nogmaals, alle estafetteschrijvers 
heel veel dank. Wat was het leuk 
om alle columns nog eens de 
revue te laten passeren, precies 
weerspiegelend waarmee het 
eerste BS dit jaar opende: 2012  
100 jaar clubkamperen!

Hinne Posthumus
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De kinderen waren 4 en 6 jaar oud toen de buurman vertelde van de kampeerclub waar hij lid van was. Wij hadden al eerder van de NTKC gehoord maar wilden geen 

lid worden van een club met zoveel regeltjes. Toch op de uitnodiging van de buurman in gegaan. Het grote kamperen kon beginnen. De buurman was van de oude 

stempel en wij kregen precies te horen wat anders kon of beter. Na dit weekeinde waren wij om, wij zijn lid geworden. Nog steeds heb ik een hekel aan die regel-

tjes en ben blij dat onze club het nu aandurft het roer om te gooien. Verandering betekent niet dat het basisprincipe ‘respect voor mens en omgeving’ los gelaten 

wordt.• In 1990 vroeg een vriend mij en mijn vriendin mee te kamperen. Wij naar Hazerswoude op de brommer. Hele weekend regen in een te kleine tent op een 

lek luchtbed (zonder stoppen). Ik denk vaak terug aan die tijd. Net lid, groener dan gras en een heleboel krasse knarren die je met raad en daad  bij stonden. Ik 

hoop dat ik nog lang kan genieten met de tent, hangmat of onder een tarp. En dat als ik oud ben en aan de kinderen vertel over vroeger hoe goed het altijd was en 

dat ik kan genieten op onze mooie terreinen van al die nieuwe tenten om me heen, tipi’s koepels en noem maar op. Lang leven de NTKC.• Ik ben sinds een groot 

aantal jaren bekend met de NTKC omdat mijn schoonouders fervente NTKC’ers  waren en ik hun enthousiaste verhalen jarenlang heb moeten aanhoren. Inmiddels 

is mijn schoonvader overleden en woont mijn schoonmoeder in het verpleeghuis. Hoewel ze veel niet meer begrijpt, klaart haar blik altijd op als we het over vroeger 

hebben; met pa kamperen en de truc met de knickerbocker die ze vol stopte met extra ondergoed en/of andere dingen omdat pa niet toestond dat ze meer mee 

zou nemen. Na al die verhalen moest ik wel lid worden en daar heb ik tot op heden nog geen spijt van.• Bij een van mijn fietskampeertochten kwam ik toevallig in 

Limmen terecht. Dit terrein stond toen nog in het groene boekje, maar bleek ook door de NTKC in gebruik. Hierop werd ik door de NTKC kampeercommandant attent 

gemaakt, en ik heb me bij hem als nieuw lid gemeld. In de volgende jaren betrok ik steeds meer NTKC-terreinen bij mijn fietstochten, bijna altijd slechts voor een 

overnachting. Wel heb ik een keer meegedaan met de werkweek in Schaijk, ik vind dat het mooiste terrein. Later deed ik steeds mee met de werkweken in Hazers-

woude. Ik hoop dat de NTKC nog lang blijft bestaan, zou willen dat zij zich meer richtte op fietsers en wandelaars. Ik heb een pesthekel aan auto’s en ben daarom 

ook niet enthousiast over caravans. Gerard J.M.Dudink • Kennismaking: door een stagiair (NTKC-lid) die me hielp toen ik een oud broederschapstentje en een echte 

Primus kreeg. Dat was nog in de tijd van de 2-jarige proeftijd. Herinneringen: de eerste waar ik trots op ben: initiator en ca. 4 jaar Eénpitter-redacteur; de tweede: 

een fietstocht in juli 1998, waarbij een tocht zat in een grote vrachtauto over de Vliehorst naar een klein steigertje ‘midden’ in zee voor een overtocht naar Texel. 

Toekomst: lidmaatschap ‘overgedragen’ op een zoon. Hopelijk kan hij nog lang genieten van  toeristisch kamperen met zijn vrouw en kinderen. Jean-Pierre Bylard • 
Er zijn wel duizend woorden nodig om op papier te zetten wat NTKC voor mij betekent. Eigenlijk: levenslang! • Na 20 kampeerjaren ben  een jaar of vijf geleden in 

aanraking gekomen met de NTKC. Veel te laat! Wat een genot om je lekker in je eentje te kunnen terugtrekken! ‘Grootgrondbezitter’ las ik in de brochure. Helemaal 

waar! Daar kampeer ik voor. Met ‘saamhorigheid’ heb ik dan ook helemaal niks. Of bedoelen we daarmee lekker samen klussen? Zeg dat dan. Promoot de NTKC 

met: Een paar keer per jaar een lekker dagje klussen in de natuur. Dat vinden meer mensen leuk dan allerlei georganiseerde toestanden. •Ik wàs al verliefd! Op 

mijn heerlijke NTKC-jeugd op Den Treek. Op mijn Pirola-tentje. Op de terreintjes. Op de Zwerfgroep. Kortom: op de NTKC. Maar dan komt híj … Hij moet concurreren. 

De huwelijkse voorwaarden zijn: mee kamperen. Het wordt een driehoeksverhouding, want hij wordt even gek op de 

club als ik. Veertig jaar geleden: we trouwen in Amersfoort. ’s Avonds verruilen we trouwjurk en -pak voor kampklof-

met-wandelschoen en lopen met rugzak en tentje 10 km Den Treek. Sterren aan de hemel en in ons hart. Huwelijks-

nacht in de piepkleine Pirola bij de klimboom. 2012: het is een langdurige relatie geworden, een driehoeksverhou-

ding zonder jaloezie. Tentje werd caravannetje, maar we blijven bij elkaar: hij (65), NTKC (100) en ik (63). • Toen ik 

mijn buurman vertelde dat ik ooit het ANWB-kamp in Ommen had gevolgd, toen introduceerde hij mij onmiddellijk 

bij de NTKC. Ondanks een weekend met volop regen waren wij ‘om’, en hebben wij de toen nog noodzakelijke bal-

lotage manmoedig doorstaan. Tot op de dag van vandaag hebben we daar plezier van. En dat plezier gunnen wij 

graag ook aan anderen. Het NTKC-logo staat voor gastvrijheid. Nieuwelingen moeten we gastvrij onthalen. Zet dat op 

de bordjes aan het toegangshek. ‘Alleen toegang voor leden’ moet worden: ‘Tentkampeerders zijn welkom voor een 

nacht.’ Met een beetje geluk blijkt dat je ze na die nacht graag voor langere tijd laat kennismaken. • Mijn eerste 

kampeerweek was in de buurt van Beekbergen. In 1946. Daarna altijd kampeerder gebleven. Het heeft ons leven 

enorm verrijkt, mensen leren kennen die je nooit zou hebben ontmoet, vrijwilligerswerk in het bos, zwerftochten 

door de Highlands en andere gebieden in Europa waar ik nog bijna dagelijks aan denk, vooral aan de Highlands. 

Heimwee... • Ik heb via mijn man 45 jaar geleden kennis gemaakt met de NTKC. Begonnen met de rugzak, fiets en 

nu auto en caravan. Geen dag spijt van gehad. Heerlijk rustig kamperen in de natuur, vooral het voor en naseizoen. 

35 jaar geleden hebben we met onze dochter (toen 1) met de Kerst op Texel gekampeerd in onze Presto.  Geweldig 

mooi, sneeuw op het dak en de primus aan. Op klompen naar het restaurant en genoten van het Kerstdiner. Tot op 

de dag van vandaag kamperen we nog veel en met heel veel plezier op de NTKC-terreinen. • Wij kamperen al jaren met veel plezier bij de NTKC, met onze kinderen, 

vanaf dat ze twee weken oud waren. Heerlijk. Vorige zomer hebben we, al Pieterpad lopende, de SBB kampeerterreinen ontdekt. Dat beviel ook zeer goed. Met 

name de ‘regel-vrijheid’ (er is geen kampmeester oid). Maar we blijven ook bij de NTKC kamperen. Verandering? Een tafel met banken zou ik waarderen, we komen 

nogal eens lopend en hebben dan geen stoelen oid bij ons. En overdekte kampvuurplaatsen, zodat je ook met zijn allen gezellig om het kampvuur kunt zitten als 

het regent.• Mijn beste herinneringen aan de NTKC haal ik, vooral ‘s winters, bij koud en guur weer, op: de stilte, de ruimte, het groen, het buiten zitten voor ons 

tentje na een dag fietsen. Gewoon lekker voor je tent, genieten van het uitzicht over de weilanden in Eenrum. Of ‘s avonds nog even naar het strand lopen in Big-

gekerke. Maar ook: de muizen die mijn nieuwe fietstas kapot knaagden in Ootmarsum. Maakt niet uit, de NTKC is altijd: genieten van het buiten zijn.• Al 50 jaar 

genieten wij van natuur, vrijheid, gezelligheid en zelfwerkzaamheid op de terreintjes van de NTKC. Zoals wij met 3 kinderen, 6 maanden, 6 en 9 jaar oud in 2 tentjes 

de zomervakantie in Nederland doorbrachten: regen geen probleem de 2 oudsten in hun tent spelletjes doen, de jongste in een donsje bij ons, heel gezellig. Werk-

dagen waren voor ons echt ontspanning: Kees dol op zagen, ik op slepen met takken en de kinderen vuurtje stoken. We gingen dan ’s avonds pikzwart, maar vol-

daan weer huiswaarts. We hopen onze kleinkinderen ook enthousiast te maken en zullen doorgaan! • 1953, ik was 9 en met mijn vader voor het eerst mee naar 

het NTKC-terrein Duinrell in Wassenaar. Ik weet nog dat ik schrok omdat de primus vlamde; te vroeg gepompt. Dit was het begin van vele weekends Duinrell met 

het hele gezin op de fiets. Gouden herinneringen: zwerven door de duinen en kampvuur met spannende verhalen en gezang. Het is nu 2012 en zo lang ben ik dus 

al lid. Later jaren zelf gekampeerd met mijn kinderen, met partner en nu met Enig. Ik hou van de terreintjes, de eenvoudige manier van kamperen, de gezelligheid. 

En ik hoop dat dit altijd zo zal blijven. • 1967. Kamperen leerde ik bij de verkenners op Texel, op de Sluftervallei. Tante Ado haalde mij over om naar ‘de overkant’  

te komen omdat de Jeugdsectie echt iets voor mij was. Voor mij was de reden dat de kampregel - dat er geen personen van beiderlei kunne ’s nachts in een tent 

mochten verblijven - bij de NTKC kennelijk niet gold. Niet dat het veel opleverde, het eerste maar ook beste NTKC-meisje dat ik aan de haak sloeg dacht daar toch 

anders over. We zijn dit  jaar 45 jaar samen! • 100 woorden is niet veel... in zo’n praatclub als de onze! Begin 1980 ontdekten we het bestaan van de NTKC. Met 

veel moeite lid geworden, de ontvangst was beslist niet ‘warm’. De club vonden we erg behoudend, betweterig en gesloten. Later zijn we wel meer vrienden voor 

het leven tegengekomen. Mooie herinneringen hebben we aan de jaren dat we bestuurswerk deden op afdelingsniveau. De laatste jaren hebben we een dubbel 

gevoel omdat we naast ons campertje ook nog onze caravan aanhouden omdat... ja die club hè. Verontrustend is wel dat werkers steeds moeilijker zijn te vinden. 

Een fenomeen dat veel clubs treft. Ongebonden zijn is ‘in’, hopelijk slaat die trend een keer om in wat meer ‘samen’. We hopen dat die ‘rare’ club nog lang zal 

bestaan. • Begin jaren 80 tijdens de ANWB-landgoedkampen hoorden we voor het eerst over de NTKC en snel daarna werden we lid. Met de kinderen kampeerden 
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we bijna vanaf hun geboorte en maakten veel fietskampeertochten langs NTKC-terreinen. Maar ook de kinderen gingen hun eigen weg en helemaal alleen kam-

peren is niet echt iets voor mij. Dus ging ik op stap met Enig. En dat is ontzettend goed bevallen. Heerlijk kamperen op een mooi terreintje, gezelschap als je er 

behoefte aan hebt maar ook je eigen vrijheid, genieten van de natuur en de rust, wandelen en fietsen, buiten zijn. Elke maand weer! Ingrid • Wij hebben het al 

35 jaar enorm naar onze zin in de club. Wij maken het al die jaren al mee dat er gepiept en gezeurd wordt over de vele regeltjes. Zonder die regeltjes zou de NTKC 

niet zijn wat die is, en het gezeur betekent dat de club leeft. Houden zo! • Omstreeks 1969 nodigden onze buren ons uit te gaan kamperen in Ouddorp. Dit was 

een groot succes en inmiddels zijn we meer dan 40 jaar lid. Jammer genoeg maakt onze leeftijd (80+) het kamperen wat moeilijker. Een leuke belevenis omstreeks 

1970 was,dat we kamperend in Ezinge verzocht werden te verkassen naar de boomgaard omdat er een dorpsfeest gehouden zou worden met muziek. De muzi-

kanten op een boerenkar en de dorpsjongeren stonden er stokstijf luisterend bij. Onze kinderen helemaal blij: er stond een patattent op het  terrein. • April 1959,  

Wassenaar, toenmalig NTKC-terrein Duinrell. Ik ben 13 jaar van neef Henk Jans mag ik een weekendje mee kamperen. Met een oude en veel te dunne slaapzak op 

pad. Geen matje mee. Wat bij blijft is vooral de zeer koude nacht, bijna niet geslapen. Maar wat een avontuur ! Ik werd gelijk gegrepen door de het kamperen. Het 

natte gras, het ochtendgloren, de vogels die wakker worden, de sfeer op het terrein, het kampvuur, en de ‘nachtwandeling’ met leeftijdgenoten door het verlaten 

Duinrell. Het jaar daarop werd ons hele gezin lid en tot vandaag ben ik actief lid gebleven! Toekomst?  De deuren open, zonder onze clubstijl te verloochenen! 

Tjabel Nieuwenhuizen • Hoe word je lid, en hoe blijf je het? In 1956 werd ik volwassen (hoe zo?) en ben ik weer lid geworden van deze bijzondere club. Om te begin-

nen op de fiets van Amsterdam naar Huizen en later naar alle andere clubterreinen, stuk voor stuk met fijne herinneringen, heerlijk!! En zo blijf je dus lid, omdat het 

nog steeds goed bevalt  doe ik graag nog een tijdje mee. Werken op de terreinen is een verhaal apart,boompje kappen, boompje planten, snoeien, verven, en wat 

er allemaal bijkomt. Samen koffie en soep, ook dat is leuk. Hoogtepunten, te veel om op te noemen, een heerlijke club, dat moet zo blijven. Zonnig spoor, Marjan 

Verhagen. • Als babyboomer werd ik bijna in de tent geboren. Mijn ouders kampeerden in het clubverband van christelijke jongelingenverenigingen en op pas-

poortterreinen. Van NTKC hadden wij nooit gehoord. Een studievriend en ANWB-landgoedkampers maakten ons bekend met de NTKC. De opheffing van het kam-

peerpaspoort trok ons in 1974 over de streep. Onze betrokkenheid bij de club varieerde per gezinsfase. Mooie herinneringen hebben we aan de regenkampen op 

Brobbelbies en de kampvuren op ’t Springendal. • Ik weet nog dat we met de fiets naar Texel gingen en ik (10 jaar toen) er halverwege achter kwam dat ik mijn 

slaapzak vergeten was...mijn vader is het hele eind toen weer teruggefietst...Op Texel hadden we ooit een vlag gevonden, die verstopten we in de bosjes en elke 

keer als we terugkwamen zochten we ‘m weer op. Dat was spannend! Mijn beste herinnering is ‘slapen’ in de tent, terwijl mijn ouders buiten aan het kletsen waren. 

Ik lag in mijn slaapzak en grabbelde onder het tentdoek naar een schaaltje nootjes in de voortent. Mijn moeder zag die hand... betrapt! Mijn allermooiste herin-

nering is toen mijn zoon zes maanden was en we in diezelfde tent gingen kamperen op Texel. Ik zie nog hoe hij kruipend zijn eerste schreden over het terrein 

maakte. Ik hoop dat deze traditie zich nog generaties lang voortzet! • 60 jaar ben ik al lid. Mijn ouders waren erg sportief en wij gingen elk weekend van februari 

tot oktober met de rugzak en 4 kinderen kamperen. Een heerlijke tijd, omdat er gezelligheid en samenhang was. 

Het heeft mijn jeugd zeer positief beïnvloed omdat je al jong verantwoordelijkheid leerde en samen genieten. 

Mijn eerste verliefdheden speelden zich af op het terrein en mijn latere echtgenoot leerde ik er kennen. Ook mijn 

kinderen zijn in de club opgegroeid, maar toen was de sfeer al anders, minder samenhang, meer luxe. Ik ben lid 

gebleven omdat ik hou van de natuur, de eenvoud en de rust. Het is een wonder dat de club nog bestaat, een 

heel goed wonder, dankzij de vorige generatie. • Hoe kwam ik in contact met de NTKC? Wel het antwoord is 

eenvoudig, mijn jongste zus kreeg verkering met Frits Wafelbakker. Die was naast vriendje van mijn zus ook 

mentor bij de ANWB. En organiseerde voor deze organisatie kampjes voor de mentoren. Dus ik kwam midden in 

de kampeerelite van Nederland terecht. Op een vraag waar je het beste kan kamperen kwam het antwoord – Bij 

de NTKC  natuurlijk- en dus ben ik in 1958 lid geworden. Voor: Mooie rustige terreinen. Tegen: Door een klein 

groepje wordt alles gecontroleerd. Toekomst: Kan wel eens ingewikkeld worden. Kampgroet: Jan Hartog • In 

de jaren 60 wilden wij als jong gezin gaan kamperen, in actieve vorm. Via de landgoedkampen van de ANWB 

kwamen we in contact met NTKC-leden. Zij maakten ons enthousiast. Langs de toen nog gebruikelijke ballotage 

werden we lid. Door verhuizingen zijn we betrokken geweest bij vele afdelingen. We hebben fijne herinneringen 

aan de kampjes van Kennemerland en de werkweekenden in Zorgvlied. Als bestuurslid kreeg ik te maken met 

andere facetten: nieuwe wetgeving, organisatiestructuur van de club e.d. Ook na pensionering zijn we ons tent-

je trouw gebleven: niet uit principe, maar omdat we ons thuis voelen in de club en deze vorm leuk vinden.  

We zullen een deel van onze mores moeten aanpassen aan de wensen van toekomstige generaties. De Over-

heid zal helaas steeds meer beperkende regels gaan opleggen. Gerrit Azink • De NTKC is voor mij een club waar ik al mijn hele leven lid van ben. Sinds dat ik 9 

maanden ben kruip ik in een tent rond in de vakanties. Elk jaar in de meivakantie naar Texel en soms eens een weekendje op een ander terrein; er even lekker he-

lemaal tussenuit. De laatste jaren veel gekampeerd met de Jeugdsectie, van zomertoer tot Rally of gewoon lekker koken op het kampvuur! Een weekendje onthaas-

ten en even ‘helemaal van de wereld zijn’. Op naar 100 jaar Jeugdsectie! • Mijn kennismaking met de NTKC was op ‘Goed Kamp’ 1955 in de Houtrusthallen te Den 

Haag. Door ziekte was een lidmaatschap niet mogelijk. In 1962 bezocht ik  met mijn vrouw weer een ‘Goed Kamp’. Bij de opstelling van de NTKC werden we getrof-

fen door de kleine tentjes en de sfeer van vriendschap. Dus informatie meegenomen en formulieren ingezonden. Ons eerste kampje was het viskampje op het 

Goudmijntje. Twee volwassenen met vier kinderen tussen 3 en 8 jaar in 2 kleine tentjes, gaf wel veel bekijks. De kinderen in de Pirola en pa en ma in de Bachelor 

van Slee. Een belevenis met naast vissen met een wilgentak en een marcherend muziekkorps over de drassige grasmat.  De kinderen praten daar nu nog over. Jaap 

Weergang • Zoals bij veel clubvrienden liggen mijn ‘kampeerroots’ in Scouting. Kamperen stond echter op een laag pitje vanwege een hernia van mijn vrouw. Na 

haar operatie in 1970 dacht ze dat we weer konden. Dat was niet tegen dovemansoren. Een vriend heeft ons geïntroduceerd. Onwetend hoe de club in elkaar stak, 

gingen we met ons gezin kamperen. We maakten kennis met zwerfgroepers, werden door hen beoordeeld en opgevoed, in de zin van dat we werden gewezen op 

het nut van vergaderingen en zelfwerkzaamheid. En het nut hebben we gemerkt: we gingen nog meer genieten van die club en dat doen we nog steeds. NTKC be-

dankt en ik wens de club nog heel veel goede jaren toe. Philip • Eind 1945 moest ik iets; wat? Kamperen leren! Op ‘De Berkenhout’ olv Bab vd Weyden en Jan 

Stovelaar en Riet Bruinhout. Een tent werd bijgeleverd. Na 10 dagen diploma behaald en in ’46 lid geworden van de NTKC. Kampeerde met Frieda v Groos en Rien 

Garnier. In ’48 rally Engeland met een zelfgemaakt tentje van oude lakens. Die ging snel kapot en ik kreeg onderdak van Annie vd Linden in de NTKC-tent. Van 

Cokky Hoegen kreeg ik geld voor een nieuwe: een dubbeldaks huttent met hoge muren; daar ging al gauw de schaar in. Veel op Ootmarsum gekampeerd met o.a. 

Jan Panneman, Nel Tromp Harry Mölmans, Herman en Fieke Reef. En op Lochem met Gerrit en Hanna Meulebrugge. Altijd op de fiets, tot in ’79 ‘Droppie’ kwam, de 

caravan. Nu geniet ik van de herinneringen. Cor Struik • Wij gingen vanaf dat de kinderen 5 en 6 waren op fietsvakanties. Meestal op ‘groene boekjes’-terreinen. 

Ook deze terreintjes begonnen we te druk te vinden, maar een alternatief was niet snel voorhanden. Toen ontmoetten we Anne en Berend Wismans . Door hun NTKC-

verhaal  werden we lid. Actief lid, dus altijd naar werkdagen. Dé manier om helemaal thuis te geraken bij deze bijzondere club. NTKC is voor ons een club waar we 

veel gelijkgestemde mensen treffen. Een club die door scherpe richtlijnen ieders kampeergenot beschermt. Als jonkies in de club ervaren we dat niet als vervelend. 

De gezamenlijkheid van werken ervaren wij als een groot pluspunt. De grote kinderschare die de werkweekenden van Winterswijk en Lochem bevolkt is hoopgevend 

voor de toekomst. Wij bedanken de schrijvers. Sommige inzendingen waren (veel) langer dan de gevraagde 100 woorden. Die hebben wij helaas moeten inkorten.

	
   mijn NTKC         100 jaar
 	  100 jaar	 mijn NTKC



Deze 100 jaar hebben we op een 
gezonde manier, kamperend 
met eenvoudige middelen, 
overleefd. Daar mogen we best 
trots op zijn. Veel is er in die 
100 jaar om ons heen gebeurd. 
Meevallers, tegenslagen, we zijn 
er gekomen.

Maar, nu het woord crisis ons 
allen gegrepen heeft, zal het 
ook voor onze NTKC  nood-
zakelijk zijn verder vooruit te 
kijken. Doen we dat dan al niet?  
Natuurlijk wel. Ieder jaar op de 
laatste zaterdag van de maand 
maart is daar de Algemene 
Leden Vergadering. Dan blikken 
we terug op het afgelopen club-
jaar en kijken we vooruit naar 
het nieuwe jaar.

Hoe verder?
Ontwikkelingen zijn moeilijk 
bij te houden. Noodzakelijke 
bezuinigingen, vooruitstrevende 
technologische ontwikkelin-
gen; je ontkomt er niet aan. 
Intussen zitten we als club met 
teruglopende inkomsten van-
wege steeds minder geboekte 
kampeernachten. Terwijl daar 
tegenover diverse vaste kosten 
stijgen.
Wat doen we met deze realiteit?  
Natuurlijk zitten we niet stil.  
Dat past niet bij onze club.

Daarom
gaan we vol goeie moed die 
nieuwe eeuw in. Wij zijn toch 
mensen die het eenvoudig 
willen houden met kamperen. 
Steeds maar weer het gras groe-
ner te laten worden en  het dan 
weer wat kortwieken. Opdat je 
steeds weer die leuke kampeer-
plek vindt. We zijn helemaal van 
deze tijd: groen en duurzaam. 
En ook bij zo’n club als de onze 
merk je dat je vriendenkring 
steeds groter wordt.

Na vele jaren van lid-zijn van, 
gaan we vast nog vele mooie 
jaren tegemoet. 
Ik hoop op vele (nieuwe) contac-
ten en zie jullie graag weer op 
ons groene gras.

Wim Stolp
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De toekomst
een overdenking

100 jaar NTKC! 
Tot mijn eigen verbazing moet ik 
vaststellen dat ik 60 van die hon-
derd jaar heb meegemaakt. Toen 
ik 1 jaar was werd ik op een stapel 
luiers in een rugzak gezet en samen 
met mijn 3 zusjes per trein en bus 
naar Ootmarsum vervoerd, waar, 
bij de boerderij van Bouman, door 
van Gent & Loos al een kist met 
kampeerspullen bezorgd was.
Het terrein in Ootmarsum is in al die 
tijd niet wezenlijk veranderd: het 
bos en de weitjes zijn in hun klein-
schaligheid bewaard gebleven, al 
waren de weitjes naast het terrein 
in de jaren ’50 graanakkers, waar 
het koren na de oogst in schoven 
te drogen werd gezet. Als kinderen 
sjouwden we er tussendoor en 
hielpen op onze manier.

Andere vroege 
herinneringen 
gaan over Texel, 
het terreintje in 
het bos bij de 
Koog, en met een 
bolderkar over de 
duinen naar het 
strand. Toen ik 10 
werd, in ’61, was 
de NTKC naar  het 
mooie duinterrein 
bij de Krim ver-
huisd, een erfenis 
van ornitholoog 
en publicist Jan 
Strijbos, wiens 
huisje daar de 
eerste jaren nog 
stond.
Het is allemaal 
jeugdsentiment 
en nostalgie. 
Maar nog steeds 
denk ik, als ik bij 
een NTKC terrein 
aankom: ha, mag 
ik hier op dit mooie plekje zomaar 
kamperen?

Nederland is in die honderd jaar 
behoorlijk dichtgegroeid met 
wegen, bebouwing en grootschalige 
recreatie. De plekjes die we met 
onze club hebben, en vooral de ou-
dere terreinen, liggen op plaatsen 
waar we ze nu nooit meer zouden 
krijgen. Een doordachte ruimtelijke 
ordening gaat versnippering van 
de groene ruimte tegen en zal kam-
peerterreinen alleen daar toelaten 
waar ze aansluiten bij andere recre-
atie of bebouwing, (zie Zorgvlied en 

Eenrum), terecht. Vandaar dat ons 
erfgoed zo ontzettend waardevol is: 
het is ten ene male onvervangbaar, 
we moeten er heel erg zuinig op 
zijn.

Een ander ‘erfgoed’ van de NTKC is 
de vergadercultuur op de ALV. Een 
merkwaardig fenomeen. Iets van 
vliegen afvangen, nagelkloverij en 
navelstaren en veelvuldig terugko-
men op gedane zaken. Het was er 
al toen mijn vader in de jaren ’60 in 
het bestuur zat en het is helaas na 
die tijd niet uitgestorven. Niet best, 
want de jongere generatie  waakt 
er wel voor naar zo’n vergadering 
toe te komen. Ze hebben het dit 
jaar weer even geprobeerd, maar 
hadden er onmiddellijk spijt van! 
Zo worden die jonge mensen ook 

geen bestuurders, webmasters, 
redacteurs, administrateurs of wat 
dan ook maar. 
En toch moeten we naar een goede 
toekomst met die club, vooruit 
kijken, zorgen dat er nieuwe leden 
blijven komen, dat de financiële 
basis weer gezond wordt en we ons 
mooie erfgoed voor de komende 
generaties kunnen bewaren. 
Ik wens het bestuur alle sterkte toe 
en ik hoop dat ze veel positieve, 
praktische en morele ondersteu-
ning krijgen.

Truus Vermeer-de Boer

FICC Rally
Herinnering

Als het jubileumkamp van de NTKC 
eind mei achter de rug is en je geen 
genoeg kunt krijgen van feestelijke 
kampeerevenementen, dan kun je 
van 15 t/m 22 juni je hart ophalen. 
Want ook internationaal wordt 
aandacht besteed aan het feit dat 
NTKC 100 bestaat. Daarom wordt 
er onder de vlag van de FICC een 
internationale Rally gehouden met 
als thema: Floriade/NTKC 100. Deze 
Rally wordt georganiseerd door de 
STIRN, het samenwerkingsverband 
van Nederlandse FICC-clubs, waar-
van ook de NTKC lid is.

15 - 22 juni in Sevenem (L)
De STIRN wil met deze rally, die 
plaatsvindt van 15 - 22 juni 2012, 
laten zien dat kamperen in de stijl 
van de NTKC nog steeds van deze 
tijd is. De rally wordt gehouden op 
recreatiecentrum De Schatberg te 
Sevenem bij Venlo. De 10-jaarlijkse 
Floriade vindt plaats op een steen-
worp afstand van het kampeerter-
rein. Alle deelnemers krijgen een 
dagkaart, zodat iedereen er een 
kijkje kan nemen. De rally biedt 
‘elk wat wils’. Een afwisselend 
programma (NTKC verzorgt o.a. een 
historische expositie), een ruim en 
mooi kampeerterrein, een mooie 
omgeving en interessante excur-
sies. Ook voor NTKC’ers! 
Het is ook een uitgelezen moment 
om contact te maken met kampeer-
ders uit vele landen. Op dit moment 
hebben zich zo’n 300 deelnemers 
aangemeld van o.a. Duitsland, Ita-
lië, Engeland, Taiwan, Frankrijk, etc.
Informatie over rally, zoals het pro-
gramma, is te vinden op de website 
www.hollandrally.nl   klik op rally’s. 
Hier is tevens een inschrijfformulier 
te downloaden.
Info ook bij Tjabel Nieuwenhuizen, 
tel. 0182-376074 of 06-23476242

Tjabel Nieuwenhuizen

Nostalgie, erfgoed  
en ruimtelijke ordening



Kort na de 2e Wereldoorlog kam-
peerden we op het terrein Huizen. 
Een toiletgebouw was er nog niet, 
dus gebruikten we een zelf gegra-
ven familietoilet, gat in de grond, 
2 paaltjes met een plankje. 
De pomp stond ongeveer op de 
plek waar nu de kampvuurkuil is. 
Kampvuur werd gestookt op het 
strandje bij het kleine achterhekje, 
daar was ook de gegraven afvalkuil. 
Het terrein was een stuk kleiner dan 
nu, de grens liep zo ongeveer van 
de linker paal van het huidige toe-
gangshek recht naar het IJsselmeer. 
Het toegangspad liep achter waar 
nu de vuilcontainers staan, parkeer- 
en caravanplaatsen waren 4 kleine 
weiden aan weerszijden van dat 
toegangspad dat uitkwam op wat 
we nu de berkenweide noemen.  

Tenten waren er nog niet te koop, 
van voor de oorlog was er nog één 
familietent. Mijn vader had voor de 
kinderen 2 tentjes zelfgemaakt van 
dat heel donkergroene en naar olie 
stinkende legerzeildoek waar na 
de oorlog genoeg van te koop was. 
We hadden dikke houten stokken, 
veel dikker dan een bezemsteel. 
Tent verzetten moest ook toen al, 
om de zes dagen ging de hele tent 
inventaris op een grondzeil en werd 
het kamp verplaatst. En deed je dat 
niet kon je rekenen op een stevige 
vermaning van de terreinbeheerder 
de heer Donkelaar. Hij regelde ook 
het transport van de grote bruine 
kist met kampeerspullen die mijn 
ouders per bode vooruit stuurden 
met daarin genoeg om een hele 
schoolzomervakantie lang op 
Huizen door te brengen. Die kist 
werd gewikkeld in zeildoek door de 
bode onder de struiken afgeleverd 
zodat we na aankomst direct aan 
het bouwen en inrichten konden. 

Het pad van Huizen naar het terrein 
werd niet voor niets het Zandpad 
genoemd, door de paarden en 
karren van de boeren werd dat 
regelmatig omgeploegd en in de 
zomermaanden was het ongeloof-
lijk diep mul zand. Daar kon je met 
de fiets echt niet door, de bermen 
kon je nog een beetje lopen hoewel 
die hoog begroeid waren met grote 
bossen prachtig geel boerenworm-
kruid. Een flinke regenbui maakte 
van dat zandpad een ongeloof-
lijke modderzooi en dan was het 
kampeerterrein maar moeilijk te 
bereiken. Er was veel te beleven op 

en rond het kampeerterrein, 
Oud Naarden was nog een speel-
tuin, daar kon je ook roeibootjes en 
waterfietsen huren en er was een 
wip zo groot dat je er met meerdere 
families in kon. Er was nog een 
brede doorgang door het riet van 
het IJsselmeer, het water was zo 
ondiep dat je al moe was voordat 
het water tot je middel reikte. 
Op de plek waar de caravanweide 
is van het huidige terrein lag een 
kapotgeschoten tank, de geschut-

koepel op zijn kop ernaast. Dat is 
pas een spannende speelplek.

Grasmaaien dat was er toen niet bij, 
het hoge pluimgras waar het terrein 
mee bedekt was drukten we zoveel 
mogelijk in één richting plat en was 
een isolerende laag die, zeker de 
eerste nacht, nog wat veerde ook. 
Waterzakken waren dikke zeildoe-
ken tassen mat touwhengsels die 
lekten als ze nog droog waren. 
Pas wanneer het materiaal zich 
volgezogen had met water waren 
die zakken waterdicht, eronder een 
putje voor de boterdoos. Wassen 
bij de pomp was niet de bedoeling, 
dat ging bij de tent in een wasbakje 
ook weer van dat dikke zeildoek. 
Om te koken bestond er maar één 
model kampeerbrander en dat was 
de petroleumprimus, het geruis van 
een primusbrander roept bij mij nog 
steeds herinneringen op aan mijn 
kindertijd in de tent.

Na lang sparen mijn eerste eigen 
tent en niet lang daarna een 
primus en pannetjes, m’n eerste 
kookboekje,  ‘de Kampkok’ voor 
35 cent van de ANWB en verder 
al die geïmproviseerde spulletjes 
zodat je zelfstandig kon kamperen. 
Eerst alleen op Huizen. Dan kon 
meneer Donkelaar een oogje in het 
zeil houden. M’n eerste rugzak, 2e 
hands maar wel een echte Bergans 
met zo’n driehoekig frame en later 

een echte lichtgewicht tent, een 
Bachelor van de firma Slee.
Zo kan ik nog wel even door gaan. 
NTKC heb ik van thuis uit met de 
paplepel ingegoten gekregen. 
Inmiddels is het 59 jaar geleden dat 
ik voor het eerst alleen mocht gaan 
kamperen. En er zijn veel, heel veel 
kampeerherinneringen. Zonder 
overdrijven kan ik dan ook zeggen 
dat de NTKC een grote invloed op 
mijn ontwikkeling heeft gehad, een 
leven getekend door kamperen. 

Er is heel veel veranderd in die 
tijd, ook op kampeergebied. 
Uitrusting is veel lichter, kleding 
veel praktischer, tentjes - wat een 
keuze - groot klein, zwaar en licht. 
Natuurlijk zijn er momenten dat 
ik terugdenk aan hoe het was, ik 
weet ook dat herinneringen snel 
een gouden glans krijgen die ze 
niet altijd verdienen. Maar dat de 
uitdaging van het improviseren, 
het moeten doen met de wat er 
toen te koop en te maken was een 
gevoel van voldoening gaf waar 
we nu wel eens te makkelijk aan 
voorbij gaan. Maar is dat ook niet 
de uitdaging die we zoeken als we 
met een tentje met de rugzak of op 
de fiets op stap gaan in onbekende 
gebieden. Het avontuur van het 
onbekende en bewust of onbewust 
ook zoeken naar het genot van een 
oplossing te hebben gevonden 
voor een onverwacht probleem. 
Binnen de NTKC zijn ze er nog die 
avonturiers die rond een kampvuur-
tje ervaringen uitwisselen, tips en 
wetenswaardigheden. Binnen de 
NTKC zijn ze er nog, die kampeer-
terreintjes waar het stil is, waar je 
moet oppassen dat de beesten je 
voorraden niet van onder de luifel 
wegpikken. Binnen de NTKC kom je 
ze nog tegen: kampeerders die met 
rugzak en fiets grote tochten maken 
en het avontuur zoeken. En binnen 
de NTKC zijn ook ouderen, met een 
grotere tent of een caravan die uren 

kunnen praten over hun ervaringen 
en avonturen maar wel met de 
zelfde mentaliteit als de kleinetent-
kampeerder.

Platformkamperen
Zo en nu nog even iets heel anders. 
De Belgen hebben weer iets nieuws 
bedacht. Platformkamperen!
En als je ooit eens hebt beleefd dat 
je door de regen je tent uitdrijft, 
dan kan je het ook nog een echt 
slim idee noemen. Het is een 

houten platform waarop je een tent 
kunt opzetten, de rand is voor zien 
van een staalkabel waaraan je de 
lijnen van je tent kunt bevestigen. 
Er zitten gleuven in het oppervlak 
zodat het water goed weg kan. Het 
platform is te vinden op de eerste 
Kempische paalkampeerplaats - of 
bivakplaats zoals onze zuiderbu-
ren dat noemen - in de buurt van 
Arendonk. Dat ligt net over de 
Belgische grens ten zuiden van 
Eindhoven in een gebied dat ook 
wel de Antwerpse Noorderkempen 
wordt genoemd. Het ligt in een 
prachtige streek waar je mooie 
tochten kunt maken. Leent zich 
voor een weekeinde wandelen, 
nachtje op ons terrein in Bladel, 
tocht door de Kempen, nachtje op 
de bivakplaats, wandelen naar 
Goirle en je heb een weekeinde in 
een verrassend mooie en afwis-
selende streek. De bivakplaats is te 
vinden op coördinaat N 51.36917 E 
5.08888. Op de bivakplaats is een 
pomp, niet ieders maag kan tegen 
het behoorlijk harde water. Bereid 
je voor op een indrukwekkend stille 
nacht en een oorverdovend vogel-
koor in de ochtend.

Tot ziens op het jubileumkamp

Tips en wetenswaardigheden
Van geschiedenis en kamperen op nivo                                                 Tekst en foto’s: Louis van Ollefen

Tips, vragen, opmerkingen?
tips@kampeerclub.nl
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Twee centimeter ijs…
Af en toe eens vragen of alles OK is

Ik word wakker met een voorzichtig 
zonnetje op m’n tent. Vanonder 
mijn dons lijkt ’t wel zomer, maar 
dat valt toch nog tegen, het is 
koud. Eerst maar gauw thee ma-
ken, besluit ik slaperig. 
Maar er komt geen water uit de 
zak. Na inspectie zie ik een ijslaag  
van 2 cm. Met een haring is dat 
gauw opgelost. 
Waar komt die kou toch vandaan ?

Als m’n primus brandt word ik 
langzaam verder wakker. Ik kijk om 
me heen. Bekijk het ijs op de tent. 
Een enkeling scharrelt al rond. Ik 
herinner me flarden van een droom 
(ingekort, red.):

...ik zit in een sporthal. Tussen een 
hoop mensen, wel 250. Ze kennen 
elkaar allemaal lijkt ‘t, er worden 
een hoop handen geschud, ge-
zoend en veel gepraat. Als er eentje 
op een verhoging begint te praten 
wordt ’t stil. ….anderen mogen 
soms ook wat zeggen. In een ap-
paraat, dat naast mij op een stoel 
ligt. Echt goed doet ie ’t niet. Tot 
mijn schrik krijg ik dat ding steeds 
weer in mijn handen gedrukt, ik ben 
daarmee microfoonbewaarder…

….ik merk dat ze wel praten, maar 
eigenlijk niet echt luisteren. 
Een enkeling doet naar tegen 
anderen, er zitten groepjes in de 
zaal, er wordt geroepen en soms 
hard geklapt. Eéntje, met een rode 
broek aan, loopt al bij het begin de 
zaal uit.
…Ik ben een paar maanden geleden 
lid geworden omdat ik lekker wil 
kamperen, ik had gehoopt dat 
deze vergadering daarover zou 
gaan. In plaats daarvan gaat ‘t over 
getallen, over regeltjes. Sommigen 
lezen stukjes voor ….weer loopt er 
iemand kwaad de zaal uit.
Er is nog iemand anders die veel 
praat, hij heeft een brilletje boven
op zijn hoofd. Hij praat levendiger, 
hij lacht soms, het gaat wel over 
geld, maar hij legt ’t uit zodat ik kan 
begrijpen wat hij bedoelt…
… ik zou wel weg willen, maar als 
ik opsta valt dat erg op, en ik wil 
ook geen verkeerde indruk maken. 
Gelukkig heb ik m’n i-pad bij me 
om de tijd te doden… 

Ik kijk om me heen. Ik kijk uit op de 
kampvuurkuil. Rechts van mij staat 
het grote veld vol met allerlei kleine 
tentjes, een stuk of 12. Ruige bush-

crafters, enig-en, een jong stel dat 
net de eerste nacht in hun nieuwe 
mier heeft doorgebracht. Links, 
scharrelend in en rond 15 caravans, 
een stel ex-wereldreizigers, bergbe-
klimmers, langeafstandwandelaars 
en fietsers. Wat een club…
 
Was ’t wel een droom ?
Ik herinner me ineens nog iets an-
ders: mensen haken af door weinig 
gastvrije opvang op de terreinen. 
Vaak door de kampmeesters ver-
moed ik. Ik neem me voor om vanaf 
nu extra voorzichtig te zijn met 
nieuwe gezichten. Af en toe eens 
vragen of alles Okee is, en of ik 
misschien ergens mee kan helpen… 
zeker als ik kampmeester ben.
Als iedereen dat doet komt ’t vast 
nog wel goed. Dan kunnen we het 
ijs weer laten smelten.

Rik

Clubembleem
In Buitenspoor van mei 2003 
zijn wij uitgebreid ingegaan op 
ons clubembleem, de afgeleiden 
ervan en de betekenis. Hoog tijd 
om het geheugen weer eens op te 
frissen, heel wel passend bij ons 
100-jarig jubileum. Hier - ingekort 
- het betreffende stuk dat destijds 
grotendeels werd geschreven door 
Hans Sanders.

De clubwimpel
NTKC werd op 5 mei 1912 opgericht. 
Op 31 augustus van dat jaar werd 
het eerste clubkamp gehouden in 
Bussum. Op de uitnodigingskaart 
voor dat kamp staat al het vlaggetje 
afgebeeld, zoals we dat nu nog 
kennen.

➢
Het insigne en logo
Op het handboekje van 1913 dat 
verscheen nadat de statuten van de 
club koninklijk waren goedgekeurd, 
staat voorop het ‘hekje’. Dit werd 
het clubembleem met als eerste 
toepassing het insigne, de in die 
tijd veel gedragen speld voor op 
het revers.

Opmerkelijk is dat de vorm prak-
tisch overeenkomt met de vorm 
die we nu kennen: als het ware 
negen geschakelde kubussen. Na 
1913 wordt het teken wat langer 
uitgerekt.
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Kamperen in 
Europa
Noorwegen

Wij zochten een camping die gun-
stig gelegen was t.o.v. de veerboot 
van/naar Frederikshaven. 
Zo doende kwamen wij 3km ten 
noorden van Evje terecht, op cam-
ping ‘Oddestemmen’ aan de weg 
naar Gautestad. 

De camping is makkelijk te vinden, 
bebost, met vlak grasveld (wel een 
beetje stenig) en een snelstromend 
beekje. Voor kinderen valt er op 
en rond het terrein veel te ‘romme-
len’. De meeste bezoekers hebben 
Noorse en Duitse nationaliteit. 
Het is niet echt een natuurterrein, 
maar het is er wel heerlijk rustig en 
we hebben het hier dan ook langer 
gestaan dan de bedoeling was. Een 
steenslijperij op het terrein is de 
moeite van een bezoekje waard. 
www.oddestemmen-camp.no

L. van Wendel de Joode

Frankrijk

Voor wie met de tent in Auvergne 
terechtkomt is er een heel mooie 
camping in La Bastide.
De camping bestaat pas een paar 
jaar en is in terrassen aangelegd 
tegen de heuvel aan. 
Caravans kunnen het terrein niet 
op en auto’s worden niet op het 
terrein toegelaten, ook niet om tent 
en toebehoren op de kampeerplek 
te brengen.
De omgeving is (zeer) rustig en 
uitermate geschikt om te wandelen 
en te fietsen. De Puy Mary is voor 
wandelaars in de buurt, voor auto’s 
en fietsers ruim 40 km rijden.
De beheerders zijn behulpzaam en 
bijzonder vriendelijk, we vonden 
het jammer dat we weer verder 
moesten.

De bijgaande scan is van Michelin-
kaart nr. 76 Je volgt de D922 van 
Mauriac naar Aurillac tot St. Martin 
Valmeroux. Linksaf de D37. Rechtsaf 
de D35 tot St. George, daar Linksaf 
de D42. Deze volgen tot vlak voor La 
Bastide (10 huizen). Voor de brug 
rechtsaf de onverharde weg op, et 
voilà.

Veel plezier toegewenst en een fijne 
vakantie, 

Gertjan Jongenelen

Ook een aanbevelenswaardig ter-
rein bezocht? Laat het weten aan 
buitenspoor@kampeerclub.nl 
Je recensie vindt dan een plaatsje 
in dit blad. Als het terrein een 
internetadres heeft nemen we het 
ook op in de lijst op de ledensite 
> algemeen > kamperen > in het 
buitenland.



TECH TALK
Rubriek met technische onderwerpen voor kampeerders 

door kampeerders. Verantwoording voor de inhoud blijft  

bij de schrijver. Inzendingen en vragen aan  

buitenspoor@kampeerclub.nl

Elektronische apparatuur. 
Veel leden achten het ongewenst. 
Maar verboden is het niet. En we 
kunnen ons voorstellen dat met 
name leden die langere perioden 
op onze terreinen doorbrengen 
behoefte hebben aan nieuws en 
communicatie. Alles valt onder de 
basisregel dat anderen er geen 
hinder van mogen hebben (artikel 
A.1.4.b). Geen zichtbare beeld-
schermen, geen hoorbare geluiden 
voor medekampeerders is het 
logische gevolg. 
Schotels en losstaande zonnepa-
nelen horen in het open veld niet 
thuis. Als we het daar over eens zijn 
kunnen we rustig praten over

Televisie en kamperen
Er zijn drie methodes voor het 
kijken naar televisie op een kam-
peerterrein

•	 Centrale antenne: alleen mogelijk 
op een commercieel terrein

•	 Met een schotel: onhandig en 
waar laat je dat ding

•	 Digitenne: kleine antenne en er 
zijn nu diverse tv modellen op 
de markt die ook op 12 V werken 
en die geschikt zijn  voor de 
ontvangst van DVB-T.

DVB-T betekent Digital Video Broad-
cast Terrestial; vertaald: digitale 
video uitzending vanaf de aarde. Er 
zijn meer DVB-uitzendingen en wel 
DVB-S, digitale video uitzending via 
satelliet, je hebt dan een schotel 
nodig, of DVB-C, digitale video 
uitzending via de kabel. 
Met deze mode kijken ondertussen 
alle Nederlanders die digitale tv 
hebben naar het tv-scherm.

Alle drie de types werken met 
hetzelfde signaal, en dat bestaat uit 
enen en nullen. 
Vroeger had je een videosignaal 
dat maximaal 0,7 volt groot was. 
Nul volt was zwart en 0,7 volt was 
wit en daarmee werd het zwart/wit 
signaal lijn na lijn  opgebouwd. Om 
de echte techniek uit te leggen gaat 
te ver maar via internet is indien 
gewenst nog wel te achterhalen hoe 
dit werkte. 

Toen kwam de kleurentelevisie. 
Om een kleur op het scherm te 
krijgen kan je met drie basiskleu-
ren alle kleuren maken (werkt ook 
bij het mengen van verf voor een 
schilderij). Voor een kleurensignaal 
gebruiken ze maar twee van deze 
basiskleuren en een technisch 
trucje, een vertragingslijn met een 
vaste vertragingstijd. 
Dat je digitaal een beeld kan maken 
blijkt wel uit het kaartje in een 
modern fototoestel. Daar staan ook 
uitsluitend enen en nullen op, maar 
je krijgt er de mooiste foto’s uit. 
Op identieke wijze wordt ook het 
beeld bij Digitenne verzonden.

Je kan ook je laptop gebruiken voor 
de ontvangst van TV-beelden. 
Neem wel een set waar op de 
dongel normale videokabels aan-
gesloten kunnen worden. Die met 
heel dunne kabeltjes zijn moeilijk 
te verlengen. 

Waar kan je deze kopen? 
Als antenne kan je het beste een 
actieve buitenantenne bij de KPN 
winkel kopen. Hierin is een verster-
ker gebouwd die op bijvoorbeeld 
Ouddorp ervoor zorgt dat je daar 
toch een goede ontvangst hebt.
Let er wel op dat je op vrijwel ieder 
terrein de richting van de antenne 
aan de richting van de zendmast 
aanpast. En wat ook handig is om 
te weten, je moet iedere keer bij 
aankomst op een nieuw terrein via 
het menu van je tv-set de juiste fre-
quentie voor de ontvangst instellen. 
Als je een tv-set gebruikt die geen 
stroomsturing voor de antenne 
heeft (in het menu vind je dan niet 
de vraag om stroom naar de an-
tenne te sturen) kan je een externe 
injector gebruiken die een span-
ning op de kabel richting antenne 
stuurt waarmee de versterker in de 
antenne gevoed wordt.

Jan Hartog
tel. 0499323115

Het embleem is van de hand van 
de heer C.A. Cramer, lidnummer 15 
uit Amsterdam. Het is gedurende 
de hele geschiedenis van de club 
gehandhaafd. Corry en Rokus van 
Blokland – Mobach hebben de 
vorm weer teruggebracht tot wat het 
nu nog steeds is: negen gescha-
kelde vierkanten met daarin de 
hoofdletters NTKC.

Als oorsprong van het teken 
wordt in de club verteld dat het 
is ontstaan als zwerversteken in 
Engeland. Het werd aangebracht op 
een boom of op een hek bij een erf 
waar men een gastvrij onthaal had 
ervaren.

Het ‘lintje’
Gedurende zo’n jaar of 13 is rondom 
de afgelopen eeuwwisseling het 
‘lintje’ in zwang geweest. Het was 
eveneens van de hand van Corry en 
Rokus, maar de ontwerpers waren 
er niet op uit om een nieuw logo 
in te voeren. Zij hadden slechts de 
bedoeling om de activiteiten van de 
club in beeld te brengen. 
Maar het lintje viel zo goed in de 
smaak dat het een eigen leven ging 
leiden en het officiële logo naar de 
kroon stak. 
Twee logo’s voor een en dezelfde 
club is uiteraard niet verstandig, en 
met enige weemoed werd dan ook 
in maart 2003 afscheid genomen 
van het lintje.

Naam en logo
In 2008 zien we ook de naam van 
onze club veranderen. ‘Nederland-
se Toeristen Kampeer Club’ - ook 
wel geschreven als ‘Nederlandse 
Toeristen Kampeerclub’ - klinkt niet 
bepaald ondernemend. En dat in 
een tijd waarin het woord ‘toerist’ 
een andere lading heeft dan in 
1912 en ‘toeristisch’ door van Dale 
beschreven wordt met ‘door (te) 
veel toeristen bezocht’. Het werd 
daarom simpelweg: NTKC. Zonder 
puntjes ertussen, een naamgeving 
die ook nog weleens werd gebruikt. 
Daarmee zijn we het elektroni-
sche tijdperk ingegaan met één 
naam. Dit voorkomt verwarring en 
belangrijk voor de vindbaarheid op 
internet. Voor de identificatie kozen 
we ‘sportief en actief kamperen’ uit 
de verschillende slogans die tot die 
tijd werden gebruikt. De voorzitter 
van de Promogroep maakte e.e.a. 
bekend op de ALV, met de kant-
tekening dat Nederlandse Toeristen 
Kampeer Club de naam blijft, maar 
dat die alleen nog gebruikt zal 
worden in officiële stukken. 

Het laatste wapenfeit werd in 2011 
voltrokken door Roland Noote-
boom. Zijn handtekening staat 
sinds 2011 onder de aangepaste 
huisstijl en de ‘groene’ uitstraling 
van ons logo. 

Tot slot
Het is niet eens zo erg lang geleden, 
maar realiseren doen we het ons 
al nauwelijks meer: vroeger deden 
we alle schriftelijke communicatie 
op papier. En als we die brief dan 
met een handtekening hadden 
afgerond, dan zetten NTKC-leden 
daaronder, als trotse afsluiting, 
het clubembleem. ‘Handboek voor 
Kampeerders’, door NTKC in ca. 
1935 uitgegeven, meldt op pag. 17 
dat het clubembleem is gekozen 
‘in navolging van de aangenomen 
gewoonte der kampeerders om, 
als herkenningsteeken, onder hun 
handteekening een streepje met 
twee dwarsstreepjes te plaatsen. 
Men wordt verzocht deze gewoonte 
in eere te houden’. En dat doen we 
hieronder dus maar weer eens!

Redactie 

sportief en actief kamperen
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Voorjaarswerkdag op Hoogduin
Verslag

Zaterdag 17 maart was het weer 
zover. Om 10.00uur kwamen van 
her en der de bestuursleden en 
leden bij elkaar om de handen 
uit de mouwen te steken. Een 
ieder had werkhandschoenen en 
gereedschap meegebracht en vol 
goede moed gingen we allemaal 
van start. Onze terreincommissaris 
René had de regie in handen. 

Deze morgen waren er ook twee 
mensen van het IVN, Karin Haarhuis 
en Gilia Raaijmakers. Zij volgen 
de opleiding voor natuurgids en 
hadden, in het kader van hun 
opleiding, een stageopdracht te 
vervullen. Gilia had een aantal 
speurkaarten die zij speciaal 
voor kinderen op ons terrein  wil 
aanbieden met daarbij loeppotjes 
en schepjes. Kinderen kunnen op 
die manier kennis maken met alles 
wat er in de natuur te vinden is en 
spelenderwijs van alles leren. 
Karin en Gilia kwamen ook in actie 
om bramen te trekken en op te 
ruimen. Bedankt voor jullie hulp en 
inzet, dames!

Na een uurtje dronken we gezamen-
lijk een kopje koffie met een 

heerlijke appelflap. Gezellig even 
bijkletsen en ook de sleutelbe-
heerder kwam even langs. Goed 
om elkaar te ontmoeten in een 
ongedwongen sfeer.  
Na de koffie moest er nog het één 
en ander gebeuren waaronder 
het toiletgebouw schoonmaken. 
Ook onze tuinkabouters (de vaste 
bewoners van Hoogduin) kwamen 

weer tevoorschijn en namen hun 
plekje in. Het schoolbord (voorzien 
van een nieuwe laag verf!) kon weer 
aan het toiletgebouw en ook het 
publicatiebord werd voorzien van 
nieuwe informatie. 

Terwijl de laatste hand gelegd werd 
aan het terrein werd de erwtensoep 
op een brander warm gemaakt en 
konden we smullen van onze lunch-
pakketjes met een kom soep.

Ons mooie terrein ligt er weer 
netjes bij en voldaan vertrokken 
we huiswaarts. Met dank aan alle 
mensen die hierbij aanwezig waren 
wens ik iedereen een fijn kampeer-
seizoen!!

Tini Hengeveld
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Nieuwe lidmaatschapskaarten 
en inschrijven
Met het verschijnen van de nieuwe lidmaatschapskaarten is zo hier en 
daar te horen geweest: ‘Hoe weet je nu dat de houder van de kaart ook de 
betreffende persoon is?’ 
Nu, dat weet je omdat we daarvan uitgaan. Is dat naïef? Mogelijk wel, 
maar we zouden niet anders moeten willen. Als we willen frauderen dan 
zijn daar altijd al veel mogelijkheden voor geweest. We kunnen zwart kam-
peren, foto’s wisselen (toen ze er nog waren) en er zijn vast meer manieren 
te bedenken om nóg goedkoper te kamperen dan het eigenlijk al is. We 
gaan er dus gewoon van uit dat de aanbieder van de kaart ook het lid is 
aan wie de kaart is uitgedeeld.

Register  verplicht
Toch is er wel iets meer over te 
melden, want correct inschrijven 
gaat niet alleen over de kampgeld-
opbrengsten van de club. Er zitten 
ook wettelijk geregelde aspecten 
aan. De club geeft gelegenheid tot 
overnachten en moet daarom van 
de wetgever een direct toonbaar 
doorlopend register bijhouden. 
Op basis van dat register wordt 
de aan ons in rekening te brengen 
toeristenbelasting vastgesteld. 
De gemeenten controleren (zeld-
zaam, maar toch) steekproefsgewijs 
of dat netjes verloopt en we zetten 
onze vergunning op het spel als er 
onregelmatigheden worden aange-
troffen. En als zich een noodgeval 
op of rond het terrein voordoet dan 
moeten we de politie kunnen vertel-
len wie bij ons hoort en wie niet, 
of hoeveel mensen er geëvacueerd 
moeten worden. 

Identificatie
Vandaar dat bij gerede twijfel aan 
de vraag of een kampeerder werke-
lijk is voor wie hij zich uitgeeft, de 
kampmeester (en alleen die) om 
het tonen van een identiteitsbewijs 
mag vragen. Dat is, voor de duide- 
lijkheid, dus iets heel anders dan
de bevoegdheid om iemand op de 
openbare weg aan te houden en 
hem of haar zich daar te laten legi-
timeren. Die bevoegdheid hebben 
alleen ‘echte’ gezagsdragers. Op je 
eigen terrein mag je aan vreemden 
altijd vragen een identiteitsbewijs 
te tonen.
Maar, beste kampmeesters, we 
gaan er natuurlijk geen gewoonte 
van maken om identiteitsbewijzen 
naast de lidmaatschapskaart te 
vragen. Het moet wel bij introdu-
cés en bij voor de kampmeester 
onbekende leden die hun kaartje 
vergeten zijn. Wettelijke plicht. 
Maar verder zijn kampmeesters niet 
hun broeders hoeder: Als er een 
lidmaatschapskaart is, dan moet de 
situatie wel héél verdacht en/of 
onaangenaam zijn om de stap naar 

het vragen van een identiteits
bewijs te kunnen rechtvaardigen. 
We zijn een club waar je vakan-
tie houdt (en af en toe en beetje 
meehelpt om dat mogelijk te blijven 
maken). 
De kampmeester is vooral onze 
vriendelijke gastheer en zo min 
mogelijk onze toezichthouder!

Veel plezier!
Het HB

Opheffing
introductieverbod 
Het Essenbos, Ouddorp

Het bestuur van de afdeling Rotter-
dam is van mening dat gedurende 
de zomermaanden er voldoende 
ruimte is op Het Essenbos te Oud-
dorp. Dit betekent dat introducés 
weer welkom zijn.
Het hoofdbestuur heft hiermee het 
introductieverbod voor Het Essen-
bos in de maanden juli en augustus 
op. Wij adviseren je om dit aan te 
tekenen op je terreinkaartje.

Het introductieverbod gedurende 
de maanden juli en augustus voor 
het terrein De Slufter op Texel blijft 
voorshands gehandhaafd.

Het Hoofdbestuur

Buitenspoor 2012
Verslag evenementen mei

Vanzelfsprekend zijn wij straks allemaal nieuwsgierig naar het verloop 
van de Open Tentdagen, en al helemaal van het Jubileumweekend in 
Hazerswoude. Maar de frequentie van dit blad gaat omlaag, je zal even 
geduld moeten oefenen. 

Het eerstkomende Buitenspoor, nr. 6, sluit op 5 juni. De redactie hoopt 
dan de nodige verslagen en veel foto’s in zijn mailbox te hebben ontvan-
gen. Ook in de rest van het jaar verschijnen minder Buitensporen dan je 
gewend bent.

Kijk maar even op pagina 2 voor de eerstkomende. Vanaf nu zul je meer 
de site moeten raadplagen. Zet www.ntkc.nl bij je favorieten!

Foto Louis van Ollefen



Amsterdam

Secr. Maartje Loerakker 
Specht 20
1187 BZ Amstelveen
telefoon 020-6404309
amsterdam@kampeerclub.nl

Terrein:
Huizen te Naarden	

Bijna is het weer zover... vanaf het 
kampeerterrein is het mogelijk het 

Gooimeer te betreden in de periode 
van 15 mei t/m 15 september.
Je kunt er zwemmen (ondiep, dus heel 
geschikt voor kinderen), maar surfers 
en kanoërs komen zeker ook aan hun 
trekken! Nu moet je riet en drassige 
grond nog trotseren maar we hopen 
dit (voor)jaar nog toestemming te krij-
gen voor het realiseren van een kleine 
steiger. Zodra er meer bekend is laten 
we het weten!

Huizen neemt deel aan de Open tent-
dagen in het weekend van 5 en 6 mei. 
Ben je van plan te gaan kamperen? 
Nodig dan vooral ook vrienden en
bekenden uit die mogelijk ook 
geïnteresseerd zijn in kamperen bij 
de NTKC. 
Dit weekend wordt er voor iedereen 
een vogelexcursie georganiseerd.

In het weekend van 23 en 24 juni 
snoeien we dan nog overdadig 
gegroeide struiken korter, maken 
we korte metten met oprukkende 
bramenstruiken en ronden we allerlei 
klussen af. Op het wensenlijstje staat 
bijvoorbeeld nog het egaliseren van 
bestrating, het realiseren van een 
tweede trap naar het fietspad en wie 
weet wel de steiger?! 
Kort  voor het snoeiweekend is duide-
lijk wat er precies moet gebeuren. 
Alle leden waarvan het e-mailadres bij 
mij bekend is, informeer ik dan. 
Wil je ook op de hoogte worden 
gehouden van het reilen en zeilen van 
de afdeling en het terrein, maar is je 
mailadres nog niet bij ons bekend 
stuur dan een email naar 
amsterdam@kampeerclub.nl

Hartelijke groeten,
Maartje

Baronie en Kempen

Secr. Elsa Hesseling
Josef Israelslaan 16
5642 KA Eindhoven
telefoon: 040-2816508
baronieenkempen@kampeerclub.nl

Terrein:
De Smagten in Bladel	

Wisten jullie dat op loopafstand van 
De Smagten de gemeente Bladel een 
speelbos aan het bouwen is? Als je 
via de Tipmast naar het kampeerter-
rein rijdt zie je het speelbos tegenover 
de voetbalvelden aan de linkerkant. 
Er staan op dit moment al totempa-
len en er zijn verschillende klim- en 
klauterspeeltuigen neergezet. Een 
mooi initiatief van de Gemeente 
Bladel. Jammer genoeg is er nog geen 
foldermateriaal, maar als dit er is dan 
wordt deze direct toegevoegd aan de 
toeristische map. 

Wisten jullie dat het centrum van 
Eindhoven elke eerste zondag van de 
maand koopzondag heeft, dat het
DAF-museum (www.dafmuseum.nl) 

of H.O.M.E (www.historisch-open-
luchtmuseum-eindhoven.nl) prachtige 
uitstapjes zijn voor het hele gezin? 
En dat er in Geldrop een weverij
musem is (www.weverijmuseum.nl), 
een leuke plek om de geschiedenis 
van het weven te ontdekken.
Genoeg te doen dus in de omgeving 
van Bladel. 

Dan nog even dit:

5 mei:
Open tentdagen, een leuke manier 
om kennis te maken met onze manier 
van kamperen
2-3 juni:
bestuursweekeinde en kennismaken 
met nieuwe leden
6-7 oktober:
winterklaar maken van het terrein
22 oktober:
Najaarsvergadering Basis Reigerlaan 
Eindhoven, aanvang 20.00 uur
10 november:
werkdag

Elsa 

Den Haag

Voorzitter Renske Oldenboom
Otterlaan 21
2623 CV Delft
telefoon 015-2563556
denhaag@kampeerclub.nl

Terrein:
De Haan te Loosduinen

Niemand kan het ontgaan zijn. 
De overnachtingscijfers zijn de laatste 
twee jaar dramatisch omlaag gegaan. 
Ook op ons terrein De Haan. Daarom 
een oproep, speciaal aan de Haagse 
leden, om een weekend te komen 
kamperen. Het afdelingsbestuur zal 
z’n best doen om een rooster voor 
weekendkampmeesters zoveel mo-
gelijk vol te krijgen. Als je dan komt 
zal je met open armen ontvangen 
worden.

Waarom juist de Haagse afdelingsle-
den? Een klein onderzoekje leert mij 
dat er weinig of nooit door de leden 
uit de afdeling Den Haag op De Haan 
gekampeerd wordt. 
Ligt het te dichtbij en is een tripje 
naar Texel of Zuid-Limburg uitdagen
der? Je weet niet wat je mist. Een 
prachtig terrein aan de rand van de 
Haagse bebouwing. 
Op wandelafstand van het strand, 
het park Ockenburg, winkelcentrum 
Loosduinen etc. Om nog maar niet te 
spreken van de vele fietsroutes rond, 
door en in Den Haag en het Westland. 
De gelegenheid om er even tussenuit 
te zijn.
Weet je niet bij welke afdeling je 
ondergebracht bent? Het staat op je 
onlangs toegestuurde NTKC-lidmaat-
schapskaart!
Wil je graag meehelpen het weekend-
kampmeestersrooster op te vullen? 

Op de Haagse afdelingswebsite onder 
het hoofdje ‘touragenda’ is het roos-
ter te vinden. En meld je dan aan via  
denhaag@kampeerclub.nl !

Het komend seizoen zijn de volgende 
activiteiten op ons terrein gepland. 
Kom meekamperen!
Op zaterdag 5 mei en zondag 6 mei 
de Open Tentendagen. Bij de activi-
teiten wellicht een cursus plat Haags. 
De kano’s zijn er ook, net weer een 
onderhoudsbeurt gehad.
Op zaterdag 25 augustus en zondag 
26 augustus het Kinderkamp. Het 
thema wordt nog bekend gemaakt.

Op het terrein kan het hele jaar door 
gekampeerd worden. In het weekend 
van 27 en 28 oktober zal het terrein 
weer ‘winterklaar’ gemaakt worden. 
De gelegenheid om je handen uit de 
mouwen te steken. En ook om mee te 
kamperen!

Met vriendelijke groet,
Hans van der Zee, 
Terreincommissaris Groen

Gooi & Vechtstreek

Secr. Rik Marmelstein
Goudriaanstraat 18
1222 SG  Hilversum
telefoon 035 6423 440
gooienvechtstreek@kampeerclub.nl

Terrein:
Austerlitz te Austerlitz	

We zijn klaar voor de zomer
Als je naar Austerlitz komt, en je wilt 
van tevoren de bezienswaardigheden 
in de omgeving van het terrein bekij-
ken, surf dan naar de afdelingssite, 
en klik op ‘een veelzijdige omgeving’. 
Misschien kom je nog iets nieuws 
tegen…
En dan kan het kamperen weer 
beginnen…..
Kijk op de afdelingssite voor actuele 
informatie over het terrein.

Groeten van 
Rik

Hart van Holland

Secr. (a.i.) Liesbeth van Splunter
Barentszstraat 62
2161 TM Lisse
telefoon 0252-410161
hartvanholland@kampeerclub.nl

Terrein:
Het Groene Hart te Hazerswoude-dorp

Dit nummer van Buitenspoor geeft de 
laatste informatie van het Jubileum
kamp. Het kamp dat op ons afde-
lingsterrein gevierd wordt. Er is hard 
gewerkt op het terrein tijdens de 
werkdagen en dat is goed te zien. Het 
voorjaar, en dat is mei toch ook nog, 
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Rubriek met opmerkelijke citaten 
uit Buitenspoor van exact 50 jaar 
geleden

’t Buitenspoor van mei 1962 - 
Jubileumnummer - staat vol met 
terugblikken. ‘Hoe was ’t in 1937, 
Hoe het 10-jarig bestaan werd 
gevierd, 50 jaar clubterreinen, 
Historie van het kamperen, 50 jaar 
lichtgewicht kamperen’ en nog zo 
het een en ander. We zien ook een 
vooruitblik: Kamperen in het jaar 
2012. De schrijver voorspelt dat er 
in 2012 heel wat mensen te vinden 
zullen zijn die in hun vrije tijd de 
eenzaamheid willen zoeken in de 
natuur en de jungle van het dage-
lijks leven willen verwisselen voor 
een rustig plekje ergens in Europa. 
Want er bestaat dan uiteraard een 
Europese Toeristen Kampeer Club 
en we gebruiken raketvliegtuigen 
en helikopters. 

Al die artikeltjes maken het lastig 
om vijftig jaar terug te kijken. We 
trekken er alleen een conclusie uit:

rust en ruimte voorzagen 100 jaar 
geleden al in een behoefte. En 
die behoefte is nu, in een al maar 
verstenend Nederland, beslist niet 
kleiner geworden. Laten we onze 
terreinen dus vooral koesteren en 
onderhouden. Over nog eens 100 
jaar hebben de generaties na ons 
ze mogelijk nóg harder nodig!

&
Afdelingen                                
                                Actuele informatie
                             over afdelingen
                        en secties vind je
      op www.ntkc.nl > ledensite >
                 Clubpagina’s

Secties

plu
s



is een van de mooiste jaargetijden 
in onze omgeving.. Zelfs het gras is 
al weer een aantal malen gemaaid. 
Uiteraard is zoals gebruikelijk het 
water weer aangesloten en de dou-
ches gebruiksklaar gemaakt.
Het bestuur van de afdeling rekent 
ook op veel leden van Hart van Hol-
land tijdens het jubileumkamp.
Denk je er voor vertrek naar Hazers-
woude nog even aan om de laatste 
informatie op de website te lezen in 
verband met de reconstructie van de 
weg langs ons terrein?

Liesbeth van Splunter

De Heerkuil

Coördinatie Commissie
heerkuil@kampeerclub.nl

Terrein: 
De Heerkuil te St. Geertruid

Kom naar het Snoeiweekend op 14 en 
15 juli!

Kennemerland

Secr. Heleen van Wieringen
Slotenmakerstraat 61
1825 ED  Alkmaar
telefoon 072-5619587
kennemerland@kampeerclub.nl

Terreinen:
Limmen te Limmen
De Slufter - De Cocksdorp te Texel

Ineens wist ik het. Nee, niet dat ik 
conducteur word, maar ik moet mijn 
maandelijkse stukje schrijven! 
Ik schrok er wakker van. Ligt het nou 
aan mij of is het nou echt zo dat door 
de voortschrijdende technologische 
voortuitgang de tijd gewoon sneller 
gaat dan voorheen? Zo kom ik er ook 
achter dat dit nummer van Buiten-
spoor een heel belangrijk nummer 
is. In juni slaat het blad een maandje 
over, dus heb ik jullie een hoop te ver-
tellen. Ik zal dit even per terrein doen.

Texel
Maai- en Snoeiweekend Texel op 23 
en 24 juni. Eind april is al het ‘niet 
groene’ werk gedaan. We hadden last 
van vorstschade aan het toiletgebouw 
en zelfs de winterkraan had een lichte 
verkoudheid opgelopen. 
In juni is het tijd om het groen goed 
onder handen te nemen. Zo maken 
we het terrein klaar voor hopelijk 
een hele zomer kampeerplezier. Dus 
maaien en snoeien en vooral dit maai- 
en snoeiafval opruimen. 
Ik hoop op vele handen en daarmee 
licht werk. We hebben natuurlijk lek-
kere koffie/thee en zaterdagmiddag is 
er een grote pan verse soep. 
Het introductieverbod blijft gehand-
haafd. Dus vanaf 1 juli tot 31 augustus 
kan je geen introducé meenemen 

naar ons terrein op Texel. De motiva-
tie is dat het zomers zo druk is, dat 
de vrijwillige kampmeesters het te 
veel vinden om er bij te hebben. Even 
voor de duidelijkheid; kinderen hoef 
je niet te introduceren en mogen dus 
gewoon mee. 

Kampmeesters 
Elk jaar maken we in de zomerva-
kantie gebruik van een kampmees-
terrooster. Vrijwilligers geven zich 
voor een week of langer op. Dit geeft 
zekerheid en het wordt gewaardeerd 
door alle kampeerders en in de eerste 
plaats door het afdelingsbestuur. 
Heb je belangstelling en wil je ook 
een weekje helpen, neem contact met 
me op. 

Open vuur en Texel gaan niet samen! 
Ik stel dit bekende feit nogmaals 
aan de kaak. Geen kampvuur, geen 
barbecue, maar bijvoorbeeld ook 
geen houtvuurkachel in een tipi! 
Ons terrein wordt omringd door een 
kwetsbaar natuurreservaat. Juist dat 
maakt het kamperen daar zo uniek. 
Een kleine moeite om je dan aan deze 
regel te houden, toch?

Limmen
De 20ste Kennemer Fietstocht is van 
23 juni t/m 7 juli. Ook zin om via 
een hele grote omweg op Limmen te 
kamperen? Zie het artikel elders in dit 
blad. Frank en George sturen je zelfs 
door Duitsland om uiteindelijk op 
7 juli te worden onthaald op Limmen 
tijdens het Inhaal- en Ontmoetings-
kamp. Kan je niet meefietsen? Geen 
probleem, kom 7 juli vanaf een uur of 
twee langs en luister onder het genot 
van wat lekkers te eten en te drinken 
naar alle verhalen.

Op 3 en 4 september is het Nazomer-
weekend en gaat het ‘Goed Fout’ (of is 
het goet voudt?) in Limmen. We horen 
al verhalen over campingsmokings, 
hi-de-hi en ho-de-ho, karaoke en 
bingo. Wat vind jij nou ‘goed fout’ aan 
kamperen? Kom langs, neem je hele 
familie mee en geniet mee.

Niet in Limmen, maar omgeving 
Haarlem. Op 22 en 23 september 
organiseert Bart Het Kanoweekend op 
de Liede. Met eigen kano, maar je kan 
ook ter plaatse een kano huren. Heb 
je zin om mee te gaan, stuur even een 
mailtje naar bovengenoemd email-
adres, dan zorg ik ervoor dat Bart het 
krijgt. In het volgende Buitenspoor 
meer over deze tocht.

Groet,
Heleen van Wieringen

Nijmegen

Secr. Willem Blankert)
Hoogmeer 2632
6605CH Wijchen
telefoon 024-6416020
nijmegen@kampeerclub.nl

Terreinen:
Brobbelbies te Schaijk
De Testrik te Venray

Beste mensen,

Tegen de tijd dat je dit leest hebben 
we alweer een klusdag gehad op 
Brobbelbies (21 april). Binnenkort is 
er de Open tentendag op Brobbelbies 
(5 mei) en een klusdag op De Testrik 
(12 mei). We zien je dan graag weer.
Helaas zoeken we nog steeds een 
bestuurslid voor het terreincommissa-
riaat,  eventueel één voor Brobbelbies 
én één voor De Testrik. Verder zoeken 
we afdelingsleden die met ons stukjes 
terreinbeheer willen uitvoeren. Mits 
de eindverantwoordelijkheid maar 
ligt bij het bestuurslid, zijn er genoeg 
deeltaakjes in groenbeheer, gebouw-
beheer of installatiebeheer. 

Ga eens na wat jou wel ligt en stuur 
een e-mailtje als je geïnteresseerd 
bent om samen met ons wat te doen. 
Of bel ons secretariaat.

Groetjes, 
Willem

Noord

Secr. Anke Beerendonk-van Hemert
Kapellewei 4
8412 SM Hoornsterzwaag
telefoon 0516-491433
noord@kampeerclub.nl

Terreinen:
’t Aagt te Eenrum
De Hertenweide te Zorgvlied

Het kampeerseizoen gaat weer los en 
de terreinen zijn er klaar voor om vele 
club-kampeergenoten te ontvangen. 
In dit Buitenspoor aandacht voor de 
renovatie van het toiletgebouw en de 
kampvuurkuil op ’t Aagt. 

Over de ins en outs van het Gronin-
ger Landschapskamp tijdens het 
Hemelvaartweekend vind je alle 
informatie in het artikel ‘Groninger 
Landschapskamp’. 

Verder gaan we er weer op uit om 
vogels te spotten onder de bezielende 
leiding van onze clubvogelaars Ineke 
en Hans Jansen en Werry en Tiny 
Jonker. In het artikel ‘Vogelweekend’ 
(5 en 6 mei) lees je hier alles over. 
Tijdens ditzelfde weekend van 5 en 
6 mei  stellen wij De Hertenweide 
open in het kader van de Open 
Tentdagen. 

Op 9 en 10 juni vindt een  kano-
weekend plaats op ’t Aagt; lees hier-
over in het artikel ‘Kanokamp 9 en 
10 juni’. Later die maand vindt op De 
Hertenweide het coördinatenweekend 
plaats; een uitgebreid artikel stond in 
BS 4. Ook omtrent aanmelding voor 
dit kamp kun je BS 4 er nog eens op 
na slaan.

Voor een ieder een fijn kampeer-
seizoen!

Agnes Hilbrandie
voorzitter

Oost

Secr. Silvia Westerhof
Dorskamp 29
7231 JX  Warnsveld
telefoon 0575-573936
oost@kampeerclub.nl

Terreinen:
Masterveld te Winterswijk
’t Springendal te Ootmarsum
De Valkenbelt te Lochem

Rotterdam

secr. Jos van den Bergh
Ravelplein 45
2807 HJ  Gouda
telefoon 0182 - 580022
rotterdam@kampeerclub.nl

Terreinen:
Het Essenbos te Ouddorp
De Ronde Hoek te Haastrecht

Open Tentdagen
De promo-commisie van de NTKC 
houdt op zaterdag 5 en zondag 6 mei 
een kennismakingsweekend met onze 
vereniging. De afdeling Rotterdam 
is op de terreinen in Ouddorp en 
Haastrecht aanwezig. We gaan er van-
uit dat er veel kampeerders komen! 

Yak Sport
Goedereede (vlak bij Ouddorp)  heeft 
een buitensportwinkel: Yak-sport. 
De eigenaar draagt de NTKC een 
goed hart toe en biedt leden van de 
NTKC 10% korting op producten die 
hij verkoopt op vertoon van onze 
lidmaatschapkaart. 
Yak-sport is gevestigd aan de 
Pieterstraat 10, 3252 BL Goedereede.

Introductieverbod Het Essenbos 
opgeheven
De afgelopen jaren is er op Het 
Essenbos tijdens de maanden juli 
en augustus een introductieverbod 
geweest. De afgelopen twee jaar is er 
geen sprake geweest van een overvol 
terrein (was het maar waar!). Het HB 
heeft, op verzoek van het afdelings-
bestuur, besloten het verbod op te 
heffen.

Jeu de boulesweekend
Speciale aandacht voor het jeu de 
boules kamp op zaterdag 23 en zon-
dag 24 juni is het jaarlijkse jeu de 
boules evenement. Op zaterdag kun 
je jezelf vanaf 10.00 uur inschrijven. 
Uiteraard zijn er weer prachtige prij-
zen te winnen. De hoofdprijs is een 
jaarlang de Rotterdamse miniatuur 
Dukdalf op de schoorsteenmantel te 
mogen zetten.
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Probeer KCK GRATIS uit!

Ga naar: 
www.gratiskck.nl

Hét tijdschrift voo r 
kampee rliefhebbers

t.w.v. 
€ 6,50

Naamloos-1   1 05-03-12   10:40

10%kortingmet code
NTKC100*

*geldig op de gehele voorraad in 2012

www.bugoutshop.nl | info@bugoutshop.nl

Bereid(t) je voor
op de natuur

Kwaliteitsbasisbenodigdheden
voor outdoorenthousiastelingen.

o.a.

Stichting Natuurkampeerterreinen feliciteert
de NTKC met zijn 100-jarig jubileum!
Bestel nu Het Groene Boekje (incl. de Natuurkampeerkaart) 2012 
voor slechts € 12,50 (normaal € 14,95)!

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Bankrekening: 

Handtekening: 
Met het invullen van de bon machtigt u Stichting Natuurkampeerterreinen eenmalig het bedrag van 
 12,50 van bovenstaand rekeningnummer af te schrijven. De aanbieding is geldig voor Het Groene 
Boekje 2012. Knip de bon uit, of kopieer de bon, en stuur deze naar: Stichting Natuurkampeerterreinen, 
Antwoordnummer 3105, 3430 VP Nieuwegein.

Bestel nu Het Groene Boekje (incl. de Natuurkampeerkaart) 2012 

Met het invullen van de bon machtigt u Stichting Natuurkampeerterreinen eenmalig het bedrag van 
 12,50 van bovenstaand rekeningnummer af te schrijven. De aanbieding is geldig voor Het Groene 

Boekje 2012. Knip de bon uit, of kopieer de bon, en stuur deze naar: Stichting Natuurkampeerterreinen, 
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Zaterdagavond is er een borrel bij het 
kampvuur. 

Voorzitter Maartje Fokkema 
opgestapt
Tijdens de ALV op 31 maart bleek 
onder de aanwezigen onvoldoende 
draagvlak voor het binnen afdelingen 
en clubraad voorbereide voorstel tot 
een nieuwe besluitvormingsproce-
dure. Twee HB-leden, waaronder de 
voorzitter, zijn staande de vergadering 
afgetreden. De voorzitter van de afde-
ling Rotterdam, Maartje Fokkema, 
sluit zich bij hen aan. Zij ziet zichzelf 
geen serieuze rol meer spelen bij de 
besluitvorming binnen de NTKC, aan-
gezien met zorg voorbereide voorstel-
len keer op keer getorpedeerd worden 
door een minderheidsgroep in de ALV.
Mocht je meer willen weten over de 
activiteiten van de afdeling Rotter-
dam, kijk voor de laatste informatie 
op onze ledensite.

Groet,
Jos 

Utrecht

secr. functie vacant
utrecht@kampeerclub.nl

Terrein:
Den Treek te Leusden

Beste mensen,

Open tentdagen
Op 5 en 6 mei vinden de open tent-
dagen plaats en Den Treek doet ook 
mee. Kom kamperen, neem iemand 
mee en laat zien hoe je vrijheid viert.

Vogelweekend
19 - 20 Mei vogelweekend Den Treek. 
Zie elders in dit Buitenspoor.

Jubileumkamp
26 - 28 Mei. Dat hebben we toch 
maar gered! De respectabele leeftijd 
van honderd jaar. Van canvas naar hi 
tech, van kompas naar GPS, oorlog en 
vrede, van handzaag naar motorket-
tingzaag, van de zeis naar….. vul zelf 
alle ontbrekende verschillen maar in. 
Met dank aan de voorgaande genera-
ties gaan we voorwaarts en stappen 
we de toekomst in. Rugzak aan en 
gaan. Alleen jij en je metgezel(len), 
je tent en de elementen. Meer heb je 
niet nodig. Van harte gefeliciteerd.

Jeu de Boules
Op 2 en 3 juni spelen we met ons 
allen Jeu de Boules. De volwassenen 
hebben hun eigen toernooi maar wan-
neer je echt fanatiek spel wil zien kom 
dan bij de kinderen kijken. Beter nog, 
pak je tent en je jeu de boulesballen 
en kom je mee spelen. We beginnen 
zaterdag om 10.30 uur.

Kortom
Open tentdagen:
5 - 6 mei

vogelweekend met o.a. aandacht voor 
de nachtzwaluw:
19 - 20 mei
		
jubileumkamp in Hazerswoude:
26-28 mei

Jeu de Boules volwassenen
en kinderen:
2 en 3 juni

Caravansectie, napraatdagen:
14 - 16 september
iedereen welkom

Werkdag:
6 oktober

Paddenstoelenwandeling:
13 oktober

Ingrid Belser

Veluwe

secr. Regina Vlijm
Govert Flinckstraat 138
7312 SB Apeldoorn
06 - 18 488 326
veluwe@kampeerclub.nl

Terreinen:
De Kooiberg te Ugchelen
Roggebot te Dronten

Nog maar net bekomen van de schok 
van de ALV melden we jullie dat er 
binnenkort een extra ALV en dus ook 
een extra afdelingsledenvergadering 
worden uitgeschreven. 
Wat is het geval? Op de ALV hebben 
twee hoofdbestuursleden, waaronder 
de voorzitter, hun functie neergelegd. 
Zij hadden hun positie verbonden aan 
de wijzigingsvoorstellen m.b.t. statu-
ten en reglementen.
Voorstellen waar een aantal verstan-
dige leden een aantal keren in de 
afdelingsledenvergadering en de 
Clubraad over gepraat heeft, steeds 
met de intentie om van de NTKC een 
vereniging te maken die past in de 
huidige tijd, waar menigeen zich 
thuis kan voelen, vrije tijd kan door-
brengen en kan ontspannen op een 
(recre-)actieve manier. Het voorstel 
over de besluitvormingsstructuur is 
afgewezen, het voorstel verminde-
ring van tentbeperkingen is met de 
kleinst mogelijke 2/3 meerderheid 
aangenomen. 
Je gaat je afvragen waarvoor we eigen-
lijk vergaderen binnen de afdeling en 
binnen de Clubraad. Op de ALV lijkt 
het of dit er helemaal niet meer toe 
doet.  
Niet alleen dit feit, maar ook de 
manier waarop het gebeurde is als 
schokkend ervaren. Zozeer zelfs dat 
één van onze afdelingsleden na een 
half uur de vergadering heeft verlaten. 
Verschillende afdelingsbestuurders/
functionarissen hebben ook naar aan-
leiding van dit gebeuren hun functies 
neergelegd. Dit heeft alles te maken 
met respect. Respect voor de voorzit-

ter die alle moeite moet doen om 
de vergaderorde te bewaren en die 
er alles aan doet om de fouten over 
NTKC in Op Pad te herstellen. Respect 
voor alle leden die op de afdelingsver-
gaderingen en in de Clubraad tijd en 
energie gestoken hebben in de voor-
stellen welke beoogden NTKC vooruit 
te brengen. 
 
Laten we als afdeling Veluwe onszelf 
blijven en met respect, ruimte en 
waardering blijven vergaderen, wer-
ken en kamperen. 
Om te beginnen tijdens de ‘Open 
Tentdagen’ op 5 en 6 mei. 

Frans Goedheer
Regina Vlijm

Over de ‘Open Tentdagen’ op 5 en 6 
mei kunnen we melden dat de voor-
bereiding in volle gang is. We kijken 
uit naar een gezellig weekend met 
gezellige tenten tot de nok toe gevuld 
met gezellige mensen. ‘Hoe-hoger-
je-de-nok-legt’ des te meer mensen 
passen er in!

Tot bij de tent en vriendelijke groet,
Regina Vlijm

Zeeland

Secr.Tini Hengeveld
Oudestraat 43
4351AT Veere
Telefoon 0118-501876
zeeland@kampeerclub.nl

Terrein:
Hoogduin te Biggekerke

Beste mensen,

Voor de kinderen, die op Hoogduin 
komen kamperen, is er door een 
medewerker van het IVN (in opleiding 
voor natuurgids) een aantal zoekkaar-
ten gemaakt . Zij heeft daar wat loep-
potjes bijgedaan en schepjes zodat 
de kinderen er gelijk mee aan de slag 
kunnen gaan. Een leuke manier om de 
kinderen kennis te laten maken met 
alles wat groeit en bloeit en telkens 
weer boeit! Ik ben benieuwd wat de 
kinderen ervan vinden.

Eind maart hebben we als afdeling 
Zeeland onze ‘Zeeuwse leden’ een 
ansichtkaart gestuurd  met de vraag 
of ze hun e-mailadres willen sturen 
zodat we iedereen makkelijker kun-
nen informeren. Heel veel afdelingen  
informeren hun leden al via de mail. 
Gelukkig hebben we reacties gekre-
gen en die zijn inmiddels verwerkt. 
Mocht het zo zijn dat jullie het even 
vergeten zijn om door te geven….
het kan nog hoor. Mijn e-mailadres 
staat boven dit stukje. Een deel van 
de leden had zijn/haar e-mailadres 
al eens doorgegeven zodat we dat al 
in ons bestand hadden. Mocht het 
zo zijn dat jullie inmiddels een ander 
e-mailadres hebben gekregen, willen 

jullie die wijziging dan doorgeven? 
Iedereen bedankt voor de moeite!

Het eerste weekend van mei houden 
we op Hoogduin de ‘Landelijke open 
tentdagen’. We hopen dat het weer 
mee werkt en dat we met plezier kun-
nen kamperen.
Een hartelijke groet vanuit het 
zonnige Zeeland,

Tini Hengeveld

Caravansectie

Secr. Annelies van Katwijk
Watermanhof 9
2394 PA Hazerswoude-Rijndijk
Telefoon 071-3415470
caravansectie@kampeerclub.nl

Van onze sectievoorzitter Marian van 
Hal:
‘Tijdens de laatste ALV heb ik helaas 
moeten besluiten om niet langer 
voorzitter te kunnen zijn van de 
Caravansectie. De reden hiervoor ligt 
in de sfeer van wantrouwen die heerst 
op de ALV en de onmogelijkheid om 
door de Clubraad voorgestelde wijzi-
gingen aangenomen te krijgen. Ik wil 
en kan hier niet langer in meegaan, 
ook omdat ik door dit alles de belan-
gen van de Caravansectie in breder 
clubverband niet meer goed kan 
behartigen. Concreet betekent dit dat 
ik in oktober aftreed en er een nieuwe 
voorzitter zal moeten komen.
Ik vind het jammer dat het zo heeft 
moeten lopen; het heeft ook helemaal 
niets met de Caravansectie te maken. 
Jullie zullen mij dan ook nog vaak op 
kampjes van de sectie tegenkomen.’

Bovenstaande mededeling is een 
triest gevolg van een enerverende ALV, 
waar natuurlijk ook al het nodige aan 
vooraf is gegaan. Zelf ben ik komende 
jaarvergadering (20 oktober) aftre-
dend en afhankelijk van de koers die 
de komende periode gevaren gaat 
worden, zal ik me beraden of ik me 
herkiesbaar stel. Jullie zullen daar de 
komende tijd meer over horen. 

Van de werkweek in Eenrum staat een 
stukje op de site van afdeling Noord,  
met daarbij een mooie diareportage 
van Werry Jonker. Een impressie van 
deze week van Liesbeth Wortman vind 
je elders in dit Buitenspoor. 

De komende maanden zijn er, 
behalve de Denemarkentoer, geen 
georganiseerde kampjes van de 
sectie. Wel hebben we een uitnodi-
ging gekregen van afdeling Rotterdam 
om weer aan te sluiten bij het jaar-
lijkse jeu de boulesweekend op ons 
terrein in Ouddorp. Vorig jaar kon wor-
den teruggekeken op een geslaagd 
weekend. Dit jaar hoopt de afdeling 
Rotterdam dat de Caravansectie weer 
van de partij is.
Ook kreeg ik een verzoek of wij 
met enkelen kunnen helpen bij het 
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snoeien van de hagen op De Heerkuil 
in juli; het snoeien en afvoeren/ver-
branden is een stevige klus waarvoor 
de groep, die zich actief inzet voor het 
onderhoud, best wat extra handen 
kan gebruiken. De datum ligt nog 
niet vast, maar 14-15 of 21-22 juli is 
het meest waarschijnlijk. Houd dus 
het Buitenspoor en de website in de 
gaten. 

Ik wens jullie een goede zomer en 
hoop jullie op een van onze terrei-
nen te treffen. In september praten 
we na op ons Nakletsweekend van 
14-16 september op Den Treek. 

Met hartelijke groet en graag tot ziens 
op een van onze terreinen,

Annelies van Katwijk
	
Alle NTKC-leden zijn welkom op de 
kampjes van de caravansectie. 
Zie voor de toeragenda op  
www.kampeerclub.nl/leden/afdelin-
gen/caravansectie 
Bellen of mailen naar bovenstaand 
adres is natuurlijk ook mogelijk.

Jeugdsectie

Voorzitter a.i. Jeffrey Voois
jeugdsectie@kampeerclub.nl

Beste JSer,

Hierbij het eerste sectiebericht vanuit 
de JS.
Je zult wel denken, waarom staat er 
boven dit bericht ‘Voorzitter Jeffrey 
Voois (a.i.)’, dit komt omdat Dylan 
voor stage in het buitenland verblijft.

Wij hebben nog 1 weekend, waar we 
een organisatie voor zoeken, het gaat 
hierbij om het Kabobweekend op 
Austerlitz van 24 t/m 26 augustus.
Zou jij dit weekend willen organise-
ren, zou je dat dan aan ons willen 
doorgeven.

Graag zien we je op het eerstvolgende 
weekend en hebben we met elkaar 
een geslaagd weekend.

Groetjes,
Het bestuur

Zwerfgroep

Secr. Maria Bach - Stelma
Toersecr. Marie Anne Dekker
telefoon 030-2943327
zwerfgroep@kampeerclub.nl

Beste Zwervers,

Hemelvaartkamp 17 t/m 20 mei
We hebben een ‘vast’ Zwerfkampje 
op Het Groene Hart in Hazerswoude. 
Er is volop gelegenheid om je handen 
te laten wapperen. Een kleine week 
na Hemelvaart is de viering van het 

100-jarig bestaan van de club op dit 
terrein, dus er is genoeg buitenwerk 
te doen. Via de mail krijgen jullie nog 
wat suggesties voor een wandeling 
over onverharde paden naar het ter-
rein. Verder is het programma op het 
moment dat ik dit stukje schrijf, nog 
niet geheel ingevuld. We zullen een 
avond gezamenlijk pannenkoeken 
bakken, er is een mooie wandeling-
zonder-rugzak te lopen, en we hopen 
op mooie zwerf-verhalen bij het vuur. 
En de winterhard-trofee voor winter-
harde kampeerders wordt uitgereikt!

Veilingkampje 16/17 juni
Meestal werd dit tweejaarlijks terug-
kerende kampje gehouden in sep-
tember, dit jaar hebben we er voor 
gekozen om het vlak voor de zomer 
te doen, zodat je je nieuwe spulletjes 
wellicht meteen kunt gaan gebrui-
ken. We kamperen op ons terrein in 
Austerlitz. Meer over dit kampje lees 
je elders in dit Buitenspoor.

Na de zomer
In het weekend van 15/16 september 
houden we het WWF-kampje (Wandel-
Water-Fietskampje) in de omgeving 
van Ommen. Vooral ook bedoeld om 
eventuele nieuwe zwerfgroepleden 
warm te laten lopen. Er zijn diverse 
mogelijkheden om te zwerven in dit 
mooie gebied: te voet, per fiets of 
per kano. Je hebt kaart 22C Ommen 
nodig. Later hoor je er meer over. Voor 
nu, groet en tot ziens in-’t-veld,

Marie Anne 

Ieder NTKC-lid kan meelopen met de 
tochten van de Zwerfgroep. 
Hoe gaat dat? Kijk op www.ntkc.nl > 
ledensite> clubpagina’s > secties >
de Zwerfgroep. 
Vragen? Bel of mail gerust!

Enig

Secr. Ingrid van Os
Hollandseweg 206
6706 KW Wageningen
0317-410334
enig@kampeerclub.nl

Het winterseizoen hebben we in 
maart afgesloten mat een wandeling 
bij Nijmegen. Veel mensen maak-
ten van deze laatste gelegenheid 
gebruik en we vertrokken met bijna 
20 Enigers. De wandeling ging door 
het gebied rond de St. Jansberg: veel 
bossen, steile hellingen, mooie ver-
gezichten, trekkende padden en sala-
manders, voorjaar, bijna droog en niet 
koud. Na afloop had Marianne een 
grote pan soep voor ons klaar staan.

In mei organiseren we niet zelf een 
kampeerweekend maar sluiten we 
aan bij het vogelweekend van de 
afdeling Noord op 5 - 6 mei op 
De Hertenweide in Zorgvlied. 
Lees dus goed de informatie van deze 

afdeling in Buitenspoor. Als je niet 
naar Zorgvlied komt maar wel wilt 
kamperen, ga dan naar één van de 
Open tentdagen. Misschien kun je er 
nog mensen enthousiast maken voor 
Enig.

Met Pinksteren, 26 - 28 mei, zijn we 
aanwezig bij het jubileumkamp op 
Het Groene Hart in Hazerswoude. 
In juni hebben we weer een eigen 
kampje: 16-17 juni kamperen we op 
De Ronde Hoek te Haastrecht. Zoals 
je elders in dit Buitenspoor kunt lezen 
heeft Jenny K. enkele fietstochten voor 
ons opgezocht.

In augustus vieren we het 25-jarig 
bestaan van Enig met een kampeer-
week op De Valkenbelt 
We zijn nog druk bezig met het pro-
gramma en daarover lees je meer in 
het volgende Buitenspoor of op de 
website. In het midden van de week, 
op woensdag 22 augustus, willen we 
een reünie organiseren voor iedereen 
die in het verleden met Enig op stap is 
geweest. Vind je het leuk om die dag 
te komen, geef het dan aan me door. 
Als je problemen hebt met vervoer 
dan zorgen we ervoor dat je van het 
station opgehaald wordt.

Ingrid

Elke alleengaande NTKC-er is welkom 
bij Enig. Je hoeft je niet aan te melden 
als je mee wilt. Meer info: zie hier-
boven of op het ledengedeelte van 
de NTKC-site onder Clubpagina’s/ 
secties/ Enig.

NTKC-Bushcraft  

Secr. (a.i.) Herman Tobé
Ruijterstraat 6 
2651 EJ Berkel en Rodenrijs  
telefoon 06-50234704 tot 21:00 uur
bushcraft@kampeerclub.nl

In vorig Buitenspoor heb je kunnen 
lezen dat NTKC een eigen Bushcraft-
groep gaat oprichten.
Help mee NTKC-Bushcraft op te
bouwen! 
Stuur ons een mailtje of laten we ken-
nismaken op het Jubileumweekend. 
Ik hoor graag van jullie!

Herman Tobé

De Trollen

Contact mailinglijst: 
Mieke Bon, telefoon 0222-322133
Michiel Bardet, telefoon 020-6696489
detrollen@kampeerclub.nl

Wil jij als ouder met NTKC-kind(eren) 
tot 14 jaar graag andere kinderen 
tegenkomen als je gaat kamperen?
Meld je aan voor de trollen mailinglist 
en alle NTKC-trollen komen uit hun 
schuilplaats gekropen. 

Kijk op www.kampeerclub.nl > leden-
site en kies voor Clubpagina’s/
Secties/ De Trollen en je vindt er alle 
informatie over hoe je je kunt aan-
melden voor deze speciale mailinglist 
(inclusief een link voor het aanmel-
den; altijd makkelijk).

Trollengroeten, 
Mieke Bon

KLEINE BERICHTEN

Te koop
Elddis Wisp 380/2 Bovag onderhou-
den. Mover. Ultraheat Fietsenrek. 3 dl. 
luifel. Vraagprijs  E  4950 
Hans Scheewe, 0113-221000

Erdman Schmidt Pad Extra ’96 katoen 
compleet met: Tussenluifel, zijwan-
gen, flyer en splitsbaar grondzeil. In 
goede staat. Vraagprijs E 250,-.
Evt. apart verkrijgbaar: z.g.a.n. ES Lie-
veheersbeestje binnentent voor in de 
schaapskooi, prijs E 125,-. 
Sybren Kuperus,  06-12149343
sybren@famkuperus.nl 

Caravan Avento Premier 385 TL de 
Luxe, 1992. Koelkast, gaskachel, 
12V installatie met eigen accu, twee 
watertanks 20 liter. E 1.700,-
Marianne Harmsen, 
marianne.leonore.har@hetnet.nl

Aanhangfiets ‘Add a Bike’. Drie ver-
snellingen, bagagedrager die zo zit 
dat je je fietstassen gewoon op de 
fiets kunt plaatsen. Vraagprijs  E 60,-. 
fam. Moerman 0725615399  
fmoerman@hetnet.nl

Aanhangfiets ‘Add &Bike’. Drie ver-
snellingen, bagagedrager met koppe-
ling. Geschikt om kinderen van 5 t/m 
8 jaar mee te laten. Teab.
R. Silvis 06-81359742 
r.silvis@hccnet.nl

Gevraagd 
lichtgewicht 2-persoons tent .
Hans Gelderblom  
h.gelderblom@tiscali.nl

Gratis af te halen
2 rugzakken met draagframe: Camp 
Trails, dames: medium, inh. 5 kg, 
heren large 12 kg, met veel zakken, 
dragen moeiteloos. Omgeving Zwolle
gfpels@hetnet.nl

Geboren 
Stan Diede Kuperus, zoon van Sybren 
Kuperus, 30-8-2011

Overleden
Gré Zijlstra - Bosgra, Bilthoven 21 
maart 2012
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natuurkampeerterrein 
Landgoed Old Putten
Kamperen met een bos- of singelrand in de rug en vrij 

zicht naar voren. Een paradijsje voor jonge gezinnen 

en fietsliefhebbers. Kampvuurplaats, activiteiten, verse 

broodjes, trekkershutten. Vestingstadje Elburg vlakbij.

info@oldputten.nl    tel. 0525-68 19 38    www.oldputten.nl
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NTKCleden in 2012 

e10,- korting op 

verblijf (min. 2 
nachten)

Kamperen op een van de 132 Natuurkampeerterreinen 

is genieten van wat de natuur te bieden heeft 

vanuit uw tent, caravan of camper. Ook leuk met 

kinderen! Met de Natuurkampeerkaart in Het Groene 

Boekje 2012 heeft u toegang tot alle terreinen in deze 

gids. Het Groene Boekje is voor  14,95 te koop bij alle 

Natuurkampeerterreinen, ANWB, Bever en reisboekhandels, 

of via www.natuurkampeerterreinen.nl.

Kamperen met
gratis wekdienst

Kamperen op een van de 132 Natuurkampeerterreinen 

kinderen! Met de Natuurkampeerkaart in Het Groene 

Boekje 2012 heeft u toegang tot alle terreinen in deze 

 14,95 te koop bij alle 

Natuurkampeerterreinen, ANWB, Bever en reisboekhandels, 

Kamperen op een van de 132 Natuurkampeerterreinen 

Boekje 2012 heeft u toegang tot alle terreinen in deze 

 14,95 te koop bij alle 

Natuurkampeerterreinen, ANWB, Bever en reisboekhandels, 

                           “De Buitenspoorpolis”
Onze unieke kampeerpolis, die nog steeds bestaat en die al vele jaren een grote populariteit 
geniet bij vele  clubleden.

Tijdens kampeertochten binnen Europa is niet alleen de specifieke kampeeruitrusting 
verzekerd, maar ook alle overige bagage, inclusief foto- en filmapparatuur en andere 
kostbaarheden. 

NTKC-leden zijn zuinig op hun spullen, daarom is de premie nog steeds laag te noemen. 
Voor slechts € 75  per jaar bent U verzekerd voor € 5.000  Elke € 1.000 meer kost € 15.

Tijdens uw kampeertochten kunnen wij ook uw fietsen mee verzekeren. Vraag ons hiervoor 
naar de premie. Dan bieden wij de mogelijkheid de polis tijdens de vakantie tegen een 
gereduceerd tarief uit te breiden tot een volledige reisverzekering inclusief ongevallen, 
medische kosten, hulpverlening en repatriëring.
De premie hiervoor is slechts  vanaf € 0,60  per persoon per dag. (Nederlanddekking)

Blijft het niet uitsluitend bij kamperen? Gaat u ook wel eens een weekendje weg?  
Of geniet u wel eens van een zon- of wintersportvakantie in hotel of appartement? 
Bent u wellicht een fanatiek golfer of andere sportbeoefenaar? 
Dan is onze Recreatie- en of Hobby- Sportverzekering wat voor U!

Vraag ons even naar de mogelijkheden op onze website: www.adriaanse-assurantie.nl  
Kortom nog steeds heeft ADRIAANSE ASSURANTIE voor alle NTKC - leden vele 
verzekeringsmogelijkheden.
Wilt u een van onze adviseurs spreken? Belt u gerust even op bovenstaand telefoonnummer. 
Zij staan u graag te woord.

In ieder geval wenst het team van ADRIAANSE ASSURANTIE  u een heel plezierig en vooral 
veilig kampeerseizoen toe. 

Adriaanse Assurantie B.V.
Javastraat 3 - 2585 AA  Den Haag
Postbus 16902 - 2500 BX  Den Haag
T 070 388 88 20 - F 070 389 89 32
E Info@adriaanse-assurantie.nl
I www.adriaanse-assurantie.nl
Handelsregister 271 45 176
AFM 120 05 222
ING 64178 - ING 66 27 29 773
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